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Van de redactie 
De duurzame vieringen om het 
energieverbruik laag te houden liggen weer 
achter ons. 
Palmpasen is de eerste dienst in de eigen kerk 
en het bulletin van de Ontmoetingskerk zal 
dan ook weer verschijnen. 
In de diensten in de 40-dagentijd hebben we 
kunnen genieten van de mooie symbolische 
bloemschikkingen van Henk Vonk. 
We gaan ons opmaken voor het Paasfeest. 
In dit nummer vindt u dan ook alles wat we in 
de Stille week en met Pasen kunnen 
verwachten. Op eerste paasdag werkt het 
Ontmoetingskerkkoor mee en dat voor het 
eerst onder leiding van Ida Vis. 
De nieuwe jeugdpionier Annelies Rebel stelt 
zich aan ons voor en wil graag alles over 
Schalkwijk weten. 
De illustratie bij het gedicht is van Annelie 
Versteeg. We hopen dat u met de coverfoto al 
iets van de lente gaat voelen. De redactie 
wenst u een prettig Paasfeest. 
 
Namens de redactie,  
Peter Saarloos  
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Kerken en Diensten 
 

Ontmoetingskerk 
De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live en achteraf te 
bekijken via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279.  
Oosterkerk 
De diensten in de Oosterkerk zijn te bekijken via onze  
website: www.OosterkerkHaarlem.nl . U kunt ook live kijken 
via: www.Kerkdienstgemist.nl  > Oosterkerk Haarlem > datum 
 

Ontmoetingskerk 
24 maart 10.00 ds. Tom de Haan Palmpasen 
28 maart 19.00 ds. Anette Sprotte Witte Donderdag, zang Cora Glas 
29 maart 19.00 ds. Anette Sprotte Goede Vrijdag, zang Cora Glas 
30 maart 21.00 ds. Anette Sprotte Paasnacht 
31 maart 10.00 ds. Anette Sprotte Pasen, m.m.v. het Ontmoetings-  

kerkkoor o.l.v. Ida Vis 
07 april 10.00  ds. Stefan Dijkhuizen 
14 april 10.00      Esther van Bijsterveld 
21 april 10.00 Joost van den Bogert 
28 april 10.00  ds. Anette Sprotte,  Gezamenlijke dienst met de     

Oosterkerk 
05 mei 10.00 ds. Anette Sprotte 
12 mei 10.00 ds. Jan C. Bos 
 

Oosterkerk  
24 maart 10.00 ds. Egbert de Lint Palmpasen 
28 maart 18.30 Witte Donderdag, Gemeente Maaltijd 
29 maart 14.00 ds. Egbert de Lint, Goede Vrijdag ,HA 
31 maart 10.00 ds. Egbert de Lint, Pasen 
07 april 10.00 ds. Otto Ruff 
14 april  10.00 ds  Kick Bras 
21 april 10.00 ds. Egbert de Lint 
28 april Geen dienst,  Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk 
05 mei 10.00 Joost van den Bogert 
12 mei 10.00 ds Egbert de Lint 
 

Diensten in de Molenburg 
20 maart  15.00 ds. Jan C. Bos 
03 april  15.00  pastor Gert Jan van der Wal 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279
http://www.oosterkerkhaarlem.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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17 april  15.00 Ouderenpastor Esther van Bijsterveld 
01 mei  15.00 pastor Gert Jan van der Wal 
15 mei   Pinksterviering ? 
 
Diensten in Schalkweide op zaterdag in de Bron 
23 maart  18.30  Pater Esko Kissboat 
29 maart  18.30  pastor Petra Kuperus 
30 maart    ds.  Monica Randt, Pasen 
06 april   18.30  pastor Eric Wiss 
13 april  18.30  pastor Annie van Lierop 
20 april  18.30  ds. Monica Randt 
27 april  18.30  pater Esko Kissboat 
04 mei  18.30  ds. Otto Ruff 
11 mei  18.30  pastor Eric Wiss 
18 mei  18.30  ds .Monica Randt, Pinksteren 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oosterkerk 

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 uur is er 
een Stiltemeditatie; 

deze is net als in de Bavo, waar men met de Stiltemeditatie 
begonnen is, heel eenvoudig van opzet - het begint met het 

aansteken van kaarsen en drie gongslagen, daarna twintig minuten 
stilte en vervolgens weer drie slagen op de gong … 

 
 
 

Ontmoetingskerk 

Inloop met koffie 
Elke dinsdagmorgen is er in de hal van deze kerk een open 
‘inloopochtend’. Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u welkom om aan te 
schuiven voor een kop koffie en wie weet een ontmoeting. Sommige 
mensen komen geregeld, anderen zo nu en dan. Het staat open voor 
iedereen, dus of u nu behoort tot deze kerk of niet maakt niet uit. 
En wellicht ten overvloede: de toegang is vrij…. Welkom! 
 
Lunch café de Ontmoeting 
Elke woensdag kunt u lunchen van 12.00 uur tot 14.00 uur. 
Voor € 5,- krijgt u soep een speciaal broodje  en koffie, thee of sap. 
 
 



6 
 

Pasen hoog tijd 
 
Pasen 
Hoog tijd 
om uit je winterslaap te ontwaken 
je cocon te doorbreken 
en de zon van achter de wolken te halen.  
 
Voel de lentewind 
een nieuwe warmte 
die het dorre kleurt, 
een glimlach die ijs doet smelten. 
 
Geef dromen weer een kans 
laat optimisme het doemdenken stuiten 
laat hoop aan woorden kiemkracht geven, 
lenteknoppen die openbreken 
in bloesempracht. 
 
Opstaan om te leven 
verder gaan 
niet blijven staren 
op wat voorbij en onomkeerbaar is. 
Verrijzen uit het puin. 
Leven is sterker 
dan het graf van de dood. 
 
Kathleen Boedt 
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Collecterooster voor maart 

24 mrt Voedselbank Kerk 
31 mrt Kerk in Actie Columbia Kerk 
7 april Gevangenispastoraat Zaandam Kerk 
14 april Kerk in Actie Rwanda Kerk 
21 april Stem in de Stad Kerk 
28 april Diaconie Haarlem Kerk 
 5 mei Pax Vredesorganisatie Nederland Kerk 
12 mei Kerk in Actie Oekraïne Kerk  
 

Collecteopbrengsten van diensten in januari 
    
___ _                                                             Bestemming                         _                
  
4 febr Nieuwe Kerk  €   297,45   St. Kidshare Tanzania 
    €   167,36   Kerk 
11 febr Ontmoetingskerk  €   316,45   Aanloopcentrum                                
    €   143,90     Kerk   
18 febr Oosterkerk €         Griekenland                  
   €     Kerk                                     
25 febr Nieuwe Kerk   €   238,00 Diaconie 
    €   144,05 Kerk 
   

 
Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 
0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (voor 20 bonnen à 
€ 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op 
IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN 
Haarlem-Oost. 
Graag uw adresgegevens bij uw bestelling  vermelden in verband met de 
bezorging. 
Contactpersoon: Pieter Dijkstra Tel.06- 44180633 
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‘De toekomst van de kerk’- 
Essay vol rouw en hoop 
  
Dat is de �tel van een boek van mijn collega 
Aarnoud van der Deijl die net als ik ruim der�g 
jaar predikant is. In zijn boek kijkt hij terug op zijn 
werk in de kerk. Zijn boek roept bij mij veel 
herkenning op en niet alleen bij mij. Op dit 
moment volg ik online met predikanten uit het 
hele land colleges over zijn boek. 
Ds. Aarnoud van der Deijl stelt in zijn boek de vraag of zijn werk als 
predikant wel zoden aan de dijk hee� gezet. Dat is een grote vraag, die 

moeilijk te 
beantwoorden is. Als ik 
deze vraag aan mezelf 
stel dan hoop ik dat 
anderen met wie ik 
samen als predikante 
heb gewerkt, zullen 
zeggen dat mijn bijdrage 
van betekenis is. Maar of 
we de kerk hiermee 
redden? Ik kijk posi�ef 
terug op mijn 
verschillende 

werkplekken in de kerk: beginnend als stagiair en vicaris in de gemeente 
Zeevang bij Purmerend, mijn eerste pi�ge jaren als predikante in drie 
kleine dorpen (Lent, Oosterhout en Ressen) bij Nijmegen, vervolgens de 
bloeiperiode in de oecumenische geloofsgemeenschap in de vinexloca�es 
van Amersfoort-Noord, zes jaar aan de rand van de bijbelbelt in Leusden en 
sinds twee jaar in het leuke diverse Haarlem-Schalkwijk. Hoe posi�ef ik 
mijn werk ook ervaar, het hee� zich afgespeeld tegen het decor van de 
ontkerkelijking en secularisa�e. Kerk en krimp zijn tegenwoordig 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
In het eerste hoofdstuk beschrij� Aarnoud van der Deijl wat hij allemaal 
gedaan hee� om dat �j te keren. Hij beschrij� het aan de hand van zeven 
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strategieën die de kerk tot bloei zou brengen en de gemeente zou 
vitaliseren.  
Veel aspecten van de zeven strategieën zijn herkenbaar. We hebben in de 
loop der jaren opva�ngen gemoderniseerd. We zijn anders gaan denken 
over God en de bijbel. We hebben rituelen aantrekkelijker gemaakt. We 
zijn in de kerk meer uitgegaan van de �jdgeest en we laten nog steeds de 
maatschappelijk relevan�e van de kerk zien. We hebben nieuwe vormen 
bedacht en we zijn enthousiast over mogelijkheden die beeldende kunst, 
films, muziek, poëzie en literatuur ons bieden. Hier en daar hee� het 
gewerkt.  
Vervolgens legt Aarnoud haarscherp uit dat deze strategieën uiteindelijk 
niet werken. Hij confronteert ons met de waarheid dat hierdoor 
“ongelovigen niet ineens toegewijde volgelingen van Christus zijn 
geworden”. Hij concludeert dat al dat werk niet hee� bijgedragen aan de 
toekomst van de kerk. Dat is slikken, want het is geen fijne boodschap. 
Volgens Aarnoud is de kerk niet te redden en niemand is daar schuldig aan! 
 
Ik leg het boek terzijde en moet even afstand nemen. Rouwen over het feit 
dat de kerk niet meer zal volstromen zoals vroeger en afscheid nemen van 
de valse hoop dat we de kerk kunnen redden, is een kerngedachte in dit 
boek. Maar is er niet nog meer te zeggen over de toekomst van de kerk? 
Ik kijk uit het raam en zie in de tuin dat de takken van de magnoliaboom 
bloesems dragen. Het zal niet meer lang duren voordat ze weer volop in 
bloei staan. Na een donkere winter wordt het weer lente. Misschien ook in 
de kerk? Ik pak het boek weer op en mijn ogen vallen op de onder�tel van 
het boek: Essay over rouw en hoop. Het klinkt als Goede Vrijdag en Pasen.  
In het tweede gedeelte stelt Aarnoud de vraag: we gaan de kerk niet 
redden maar gaan we het redden zonder kerk? Dat is een uitstekende 
vraag. Aarnoud komt er zelf niet uit en gaat te rade bij een aantal kri�sche 
vrienden van de kerk, zoals de schrijfster Kris�en Hemmerechts, onze 
voormalige collega en kloosterling Nadia Kroon, Stephan Sanders, Alain 
Verheij en anderen. In gesprek met deze kri�sche vrienden van de kerk 
blijkt Aarnoud veel hoop te vinden. Columnist Stephan Sanders vindt 
Aarnoud maar somber. Hij zegt: “Het gaat al�jd achter je rug om. Het hangt 
niet alleen van jou af. Dat is geloof. Als er iets christelijk is dan is het ‘zie ik 
maak alles nieuw. Het is al begonnen, zie je het niet!’” Nadia Kroon gee� 
aan dat er een nieuwe genera�e opgroeit die met een frisse, naïeve 
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onwetendheid de wereld van de kerk bekijkt. Dat gee� hoop. Hoop gee� 
ook dat de kerk van dienst kan blijven als bewaarplek voor taal die kan 
raken en die verdieping gee�. De taal van de verbeelding en taal die de 
polarisa�e doorbreekt. En wat te denken van de kerk als gemeenschap? 
Waar vind je in deze samenleving nog plekken waar mensen vanuit 
verschillende achtergronden nadenken over de zin van het leven?  
“De kerk moet blijven”, zegt filosoof Paul van Tongeren, “om te voorkomen 
dat we haar op een dag niet meer missen”. 
  
Als ik lees hoe deze vrienden van Aarnoud zijn somberheid over de 
toekomst van de kerk veranderen in hoop, dan denk ik met het oog op 
Pasen aan het verhaal over de Emmaüsgangers. De vrienden van Jezus 
lopen gebogen vanuit Jeruzalem naar huis. Aangeslagen zijn ze en 
verdrie�g. Het is voorbij met die beweging van Jezus. Maar dan voegt zich 
een derde bij hen die hen vraagt: Waarom zijn jullie zo verdrie�g? En dan 
zijn ze in gesprek met elkaar en bij het breken en delen van brood 
herkennen de Emmaüsgangers dat het de opgestane Jezus is en gaan ze 
hoopvol terug.  
In het boek ‘De toekomst van de kerk’ is ook de vraag: Wat zou je missen 
als de kerk er niet meer zou zijn? Die vraag stelde ik �jdens de afgelopen 
kerkenraadsvergadering en het was opvallend dat bijna iedereen noemde 
hoe waardevol het is om deel uit te maken van een gemeenschap waarin je 
gekend bent en waarin je verdieping ervaart. 
De gesprekken die Aarnoud met zijn vrienden voert, geven geen oplossing 
wat de toekomst van de kerk betre�, maar wel inzicht. “We gaan het niet 
redden zonder de kerk”, zeggen zijn seculiere vrienden. De verhalen, de 
rituelen, de gemeenschap, de verbinding - ook wordt de kerk kleiner- zijn 
van onmisbare waarde.  
Arnoud komt aan het einde van zijn boek uit bij het beeld van een kleinere 
kerk die het meeste perspec�ef hee� als ze zich richt op de vorm van een 
klooster. Een kerk als een klooster met een kleine kerngroep maar met een 
maximale houding van gastvrijheid voor allen - kerkelijk/gelovig of niet - 
om aan te haken voor zolang ze daar behoe�e aan hebben. Soms lang, 
soms even. En als je stopt met het vechten tegen dingen waar je toch niets 
aan kunt doen, dan ontstaat er vanzelf weer ruimte en licht!  
 

Met een hartelijke groet op weg naar Pasen,  
Ds. Anette Sprotte  
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Toelichting op de Goede Week 2024 in de 
Ontmoetingskerk 

  
In de Goede Week leven we naar Pasen toe. Vanuit de actualiteit zou je 
soms heel moedeloos worden van al het leed in de wereld. Zo veel 
mensen die lijden onder geweld, armoede, honger en ongelijkheid. Ver 
weg en dichtbij. In deze dagen op weg naar Pasen leven we toe naar een 
diepe ervaring van “en toch”.  We l stellen ons open voor het perspec�ef 
waarin het kwaad, het lijden en het verdriet niet het laatste woord hebben. 
Er is hoop! 
In de vespers van de veer�gdagen�jd lieten we ons inspireren door 
a�eeldingen van de kruiswegsta�es van de kunstenaar Ted Felen. Deze 
kruisweg blijven we volgen met Goede Vrijdag, S�lle Zaterdag en 
Paasmorgen. Op iedere a�eelding van deze kruisweg is een doornenkrans 
te zien. Op de laatste sta�e is de doornenkrans opengebroken als teken 
van hoop en zien we de opgestane Christus verbeeld. 
De Goede Week begint met Palmzondag 25 maart om 10:00 uur.  Op 
palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem: het laatste 
gedeelte van zijn reis, voordat hij uiteindelijk ter dood gebracht zal worden. 
Als een koning wordt hij de stad binnengereden, terwijl hij toegejuicht 
wordt door de mensenmassa. Van oudsher wordt er op Palmzondag een 
palmpaasstok de kerk binnengebracht: een kruis met versieringen die op 
symbolische wijze vooruitwijzen naar de gebeurtenissen in de Goede 
Week.  
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Tom de Haan zal voorgaan in deze viering. 
 
Dinsdag  26 maart om 19: 00 uur is de laatste vesper met als thema:  Jezus 
valt opnieuw.  
Voorafgaand, om 18:15 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een 
eenvoudige soepmaal�jd. 
 
Wite Donderdag 28 maart om 19: 00 uur luisteren we naar het verhaal 
over de laatste dagen van Jezus. We staan s�l bij de laatste keer dat Jezus 
met zijn vrienden de maal�jd vierde. En ook wij gedenken op die avond 
�jdens het breken en delen van brood wie Jezus was en wat hij nog steeds 
voor ons betekent. Teun Zondag zal orgel spelen en Cora Glas zal de 
gemeentezang begeleiden. 
 
Goede Vrijdag 29 maart om 19:00 uur komen we in s�lte bij elkaar. Op 
deze avond kijken we naar de sta�es en luisteren we naar het 
lijdensverhaal van Jezus uit het Johannesevangelie. We staan s�l bij het 
lijden en de kruizen die we kennen in deze wereld en ons persoonlijk leed. 
Teun Zondag zal orgel spelen en Cora Glas zal ook op deze avond de 
gemeentezang begeleiden. 
 
S�lle Zaterdag 30 maart om 21:00 uur: De paasnachtwake is voor velen 
het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Het is een nacht vol symboliek en 
rituelen. We beginnen in s�lte bij het graf waarin Jezus is gelegd. 
Vervolgens lezen we verhalen over bevrijding, hoop, licht en het mysterie 
van geloven. Het geloof is niet alleen te vaten in woorden. Daarom delen 
we vanavond vanuit de nieuwe Paaskaars het licht als teken dat het licht 
van Christus het donker zal overwinnen. We staan erbij s�l dat we ooit 
gedoopt zijn en we beves�gen elkaar dat we gezegende mensen zijn, 
bestemd voor het licht en het leven! Rik Mbengue zal orgel spelen. 
 

Paasmorgen 31 maart om 10:00 uur Paasontbijt en om 11:00 uur 
Paasviering 
Op Paasmorgen beginnen we met een Paasontbijt om 10:00 uur! In de 
viering om 11:00 uur vieren we de opstanding van Jezus én we vieren onze 
hoop  dat ook wij opstaan uit het graf van onze angst en onze moede-
loosheid. De nieuwe paaskaars brandt en we lezen het opstandingsverhaal 
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zoals de evangelist Marcus het vertelt. Het Ontmoe�ngskerkkoor onder 
begeleiding van Ida Vis zal zingen. 
 
Lunch café  
'De Ontmoeting' 
Het aanvullende 
programma bij het 
wekelijkse lunchcafé is 
rond. Om de week is er 
na de lunch een gast 
uitgenodigd die iets komt 
vertellen over kunst, 
ontwikkelingen in de wijk 
of wordt er een film vertoond. Hierbij het programma voor de komende 
weken; wees welkom om aan te schuiven!  
20 maart     ‘Kun je zingen, zing dan mee!’ met Ank Takkebos  
27 maart      Paaslunch  
03 april        Esther van Bijsterveld vertelt over een historisch onderwerp  
17 april        Genootschap Oud Schalkwijk te gast  
15 mei         Filmvertoning 
Op woensdagen | 12:00 uur | in de Ontmoe�ngskerk 
 
Lentefeest op  19 april 2024 van 17:00 – 20:00 
uur in de Ontmoetingskerk   
 

In samenwerking met basisschool ‘de 
Piramide’ organiseren we op vrijdag 19 april 
2024 van 17:00-20:00 uur een lentefeest voor 
de wijk!  Tijdens het benefitdiner in september 
2023 ter gelegenheid van de slachtoffers van 
de aardbeving in Marokko zeiden velen dat het 
heel goed is om elkaar als wijkbewoners te 
ontmoeten en elkaar te steunen. “Dat zouden 
we vaker moeten doen”, was toen het geluid. 
Juf Louiza van de Piramide en onze koster Bas 
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hebben iets moois bedacht om elkaar opnieuw te ontmoeten en samen te 
eten: een lentefeest op vrijdag 19 april 2024.  Alvast van harte welkom!     
 
  
 
Sabbatical ds Anette Sprotte vanaf 3 mei tot en 
met 30 juni 2024 
 

 
 
De elektrische fietsen staan al verwach�ngsvol klaar in de schuur om te 
vertrekken. Op 3 mei brengt een fietsbus ons naar Arles in Zuid-Frankrijk 
en zullen Ronald en ik ongeveer 7 weken door Frankrijk fietsen.  Ik ben blij 
en dankbaar dat dit mogelijk is dankzij collega’s die in deze periode van 
mijn sabba�cal voor me waarnemen en dankzij de flexibiliteit van de 
kerkenraad. Dit jaar zal ik namelijk in plaats van 7 weken 9 weken vakan�e 
opnemen en in 2025 en 2026 een week minder. De waarneming is als volgt 
geregeld: 
01mei t/m 07 mei ds. Fieke Klaver   tel: 06-42173666 
08 mei t/m 14 mei ds. Jan C. Bos            tel: 06-58824120 
15 mei t/m 30 juni ds. Egbert de Lint   tel: 023-5514056 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds Anete Sprote 
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Onderweg  
 
Wat gaat de tijd snel, na Kerst is het zo al bijna 
Pasen. Er komt nu weer een einde aan ons 
gezamenlijk vieren met de drie wijkgemeenten. 
Te beginnen met Palmzondag. Dus nog net in de 
veertigdagen tijd. De gezamenlijke diensten in de 
winterperiode worden alom gewaardeerd. Het 
doet goed om in volle kerken te komen en de 
samenwerking rond de diensten bevordert de 
onderlinge band tussen de wijkgemeenten. 
 

Maar het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij met Kerst zongen: ‘Stille 
nacht, heilige nacht, slaap gerust, droom maar zacht …’ Toen om stil te 
staan bij de geboorte Jezus. Het Licht, het Leven, dat in de wereld kwam. 
En nu met Pasen gedenken wij de dood van Jezus. Het Lied 571 in ons 
Liedboek grijpt terug op die woorden, ‘stille nacht’, nu omdat het Licht, het 
Leven, wordt gedoofd, wordt weggedrukt. Maar, en dat is de kern van 
Pasen, om weer óp te staan! Omdat het door God gegeven leven niet door 
de dood teniet gedaan kan worden.  
 
In de stille nacht houdt hij de wacht, waar alle anderen slapen. 
De ogen zwaar, de harten moe, hebben wij hem verlaten. 
 
Waarom blijft niet het laatste lied in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd, de dood houdt ons omvangen. 
 

Een beker vol vreugdewijn heeft hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid hebben wij hem geschonken. 
 
In stille nacht heeft hij volbracht de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw heeft hij aan ons gegeven. 
 
Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid; zo blijft hij mij en ik hem toebehoren. 
 
Ik weet niet waar u allemaal aan denkt in deze veertig dagen tijd en aan 
het einde daarvan, bij de omslag met Pasen. Waarom eigenlijk een tijd van 
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inkeer, een tijd van stilstaan, van bezinning? Waarom die ingetogenheid 
van deze periode? Het leven komt toch aldoor met ups en downs, wij 
weten niet wat de dag, de week, de maand, het jaar van morgen brengt. 
Kan verdriet zijn, maar ook vreugde. Is het dan wel zinvol om elk jaar in je 
eigen leven een tijd van inkeer te nemen in voorbereiding op dagen van 
vreugde en hoop? 
 
Om ons eerst te richten op de schaduwkant van Pasen, de lijdenskant, in 
de wereld om ons heen of in ons eigen leven? En daarna meer op de 
vreugdevolle kant van Pasen, d.w.z. de kant van de opstanding? 
 
Helpt het ons om dat contrast zelf te verbeelden, te beleven, zónder dat 
de loop van het leven daarmee tred houdt? Misschien gebeuren er in deze 
dagen juist wel allemaal leuke, positieve, gelukkige dingen in uw leven of 
om u heen … 
 
Toch is dat ritme dat het kerkelijk jaar voor ons aanbrengt met de indeling 
van de tijd in verschillende perioden, zoals nu van inkeer naar vreugde, 
juist bedoeld om ons te helpen ons dieper bewust te worden van de 
betekenis van Pasen. Door ons niet zomaar te laten meevoeren met wat 
het leven, met wat het lot ons brengt. De indeling in verschillende 
perioden dient om een inzicht te bieden in wat leven ten diepste is. Dat 
het om meer gaat dan het aan de oppervlakte meedeinen en het ons laten 
meevoeren met de stroom van het leven. 
 

Leven komt voor iedereen met goed en kwaad, met voorspoed en 
tegenspoed. Maar niet voor ons allen gelijktijdig en ook niet gelijkmatig 
verdeeld in ons leven. Daarom komt het iedere keer, ieder jaar weer terug 
als het over de geschiedenis van Jezus in het verhaal van God en mensen 
gaat. Het kwaad, de tegenslag, de pijn, de ziekte, het ongeluk … uiteindelijk 
de dood … het is er voor iedereen, geen mens ontkomt er aan. Maar … die 
dood is niet het einde, het laatste woord over ons leven. De dood is een 
doorgang, is een nieuw begin. Dat maakt het Paasverhaal duidelijk. 
 
Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt als ik hier een woordspeling van 
de cabaretier Herman Finckers aanhaal. Die woordspeling klinkt misschien 
wat simpel of onnozel, maar ik geloof dat op iets heel dieps gedoeld wordt 
door hem. Een geheim zo groot dat het niet met woorden te beschrijven 
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is. Finckers zegt in een interview dat sterven helemaal niet zo moeilijk is. 
Alleen de weg er naartoe, die kán verschrikkelijk zijn, héél zwaar. Maar het 
sterven zelf, dat valt mee. ‘Je moet alleen over een dood punt heen’.  
 
En dat juist, is de kern van het verhaal tussen God en ons mensen. Dat 
kunnen wij zelf niet. Aan het einde van onze eigen krachten bereiken wij 
allemaal dat punt. Maar … dán gaat het verder, zo mogen wij geloven. Dan 
is het aan God. Zoals het ook aan het begin van ons leven is geweest. Wij 
hebben onszelf niet geboren doen worden. Zo kunnen wij onszelf ook niet 
“wedergeboren” doen worden. Wij zijn in Gods hand. Hij zal ons 
vasthouden. 
 
Wat dat betekent dat God met ons is, daar tasten wij naar, dat zijn wij aan 
het ontdekken in ons leven. Nu in wat wij allemaal meemaken en beleven. 
In hoogtepunten en dieptepunten. Het kerkelijk jaar helpt ons daarbij. Het 
houdt ons het meest wezenlijke voor ogen, in God zijn onze levens 
geborgen. Lied 513 zegt het zo: 
 
God heeft het eerste woord, 
Hij heeft in den beginne, 
het Licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord, 
voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord, 
wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel Zijn rijk gehoord. 
 

God staat aan het begin, 
en Hij komt aan het einde,  
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
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Dat wij met elkaar als gemeenten verbonden mogen blijven en een mooi 
en goed Pasen mogen beleven dit jaar. In de diensten, thuis of onderweg: 
God zij met u …. ik wens u een gezegend Pasen! 
 
ds. Egbert de Lint  
 
Bij de diensten: Rond Pasen in de Oosterkerk 
 
24 mrt Palmpasen dienst 10.00 u ds Egbert de Lint 
 
28 mrt Witte Donderdag - om 18.30 u is er een gemeentemaaltijd; 

we lezen over het laatste avondmaal uit de evangeliën en 
eindigen de maaltijd met het laten rondgaan van brood en 
wijn. (Er zijn geen kosten aan de maaltijd, maar wel graag 
opgeven bij Zannie Wiersma, 06 38056549).  
 

29 mrt Goede Vrijdag – om 14.00 u ds. Egbert de Lint, viering van het 
HA voor diegenen die niet zo goed meer ter been zijn of 
anderszins moeite hebben om een “gewone”, reguliere dienst 
op zondag bij te wonen. Maar natuurlijk is daarnaast ieder die 
graag op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal viert, welkom! 
Als u geen vervoer heeft maar de viering wil bijwonen, kunt u 
contact opnemen met ds. Egbert de Lint, 06 20626565. 
   
- om 19.30 u viering waarin het lijdensverhaal uit het Johannes 
evanglie wordt gelezen. Tekstgedeelten worden afgewisseld 
met muziek. De stemming in de viering is ingetogen, de 
Paaskaars wordt gedoofd. De viering eindigt in stilte. 

 
30 mrt Paasochtenddienst 10.00 u, ds. Egbert de Lint, we ontsteken 

de nieuwe Paaskaars en vieren de doop van Leroy Jansen 
 
En verder 
 
17 apr om 16.00 u Kienen voor de mensen uit de buurt en daarna 

maaltijd u ten bate van het project Anan Clinica 
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Vanuit de kerkenraad van de Oosterkerk: 
Zoals aangekondigd in de vorige OKE hee� de kerkenraad op 12 maart 
besloten om per 1 oktober 2024 samen te gaan, te fuseren, met de 
wijkgemeente Schalkwijk. Direct na de dienst van 21 april a.s. wordt u, 
d.w.z. u behorende tot onze eigen wijkgemeente van de Oosterkerk, 
gehoord over dit besluit. U kunt dan ‘laten horen’ hoe u tegenover dit 
besluit staat.  
Het Fusiebesluit en de Plaatselijke regelingen die zullen gaan gelden voor 
de nieuwe, samengevoegde gemeente (voorlopig aangeduid met ‘wijk 
Overspaarne’) kunt u opvragen bij onze scriba Tineke Postma, 06 
30719313, om na te gaan of u zich kunt vinden in deze gang van zaken.  
Het ligt in het voornemen om dit besluit te bekrach�gen in een 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de Oosterkerk en de 
Ontmoe�ngskerk ergens in mei. 
 
Wekelijkse activiteiten Oosterkerk: 
De soos wordt op dinsdagmiddag van 13.30 -15.30 uur gehouden.  Je kunt  
sjoelen, rummikub, klaverjassen, eigen handwerkje of gewoon gezellig 
kletsen. 
Het buurtbakkie  is op vrijdagochtend om 10.00 tot 11.30 uur.  
Info de Soos: Toos Rotteveel (5333690) en Bep Bor (0654335080)  
Info het Buurtbakkie: Bep Bor (0654335080) 
 
Oproep 

Ter versterking van de huidige groep vrijwilligers is de Kerkenraad van de 
oosterkerk dringend opzoek naar vrijwilligers voor de volgende 
wijkgerichte ac�viteiten: 
1. Buurtbakkie; elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. 
2. Soos; elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
 
Geïnteresseerde leden van de Oosterkerk maar zeker ook van de 
Ontmoe�ngskerk wordt voor nadere informa�e omtrent de inhoud van de 
func�e verzocht contact op te nemen met Pieter Vermey 06 – 511 95 353 
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Met name genoemd 
 
Wij denken aan: 
Oosterkerk: 
Wil Sulman, Fem en Frans Kock, Jet Oldersom, 
Jessica Meijer, Yvonne den Hollander 
 
Ontmoe�ngskerk: 
 
In memoriam Hendrikus (Henk)  van Reenen 
*15 januari 1938 - † 27 februari 2024 
Op dinsdag 27 februari 2024 is Henk van Reenen op een lee�ijd van 86 jaar 
overleden. Henk verbleef sinds 2022 in het verzorgingstehuis Den 
Weeligenberg in Hillegom omdat zijn geestelijke gezondheid achteruitging. 
Daarvoor woonde hij vele jaren samen met vrouw Lijnie en hun drie 
kinderen Michiel, Suzanne en Maurits op de Elsa Brändströmstraat in 
Schalkwijk. Henk kwam uit een gereformeerd nest en groeide op in Zeist. 
Door zijn werk als directeur voor een tehuis van alleenstaande moeders 
met kinderen in Amsterdam verhuisde hij en zijn gezin naar Haarlem. Hij 
en zijn vrouw waren kerkelijk zeer ac�ef. Op het Schalkererf was Henk nog 
kinderneven-dienstleider. Later ondersteunde hij zijn vrouw in de 
huiskamer van de Ontmoe�ngskerk en hielp hij vluchtelingen met het 
aanvragen van asiel. Want Henk hee� op latere lee�ijd toen hij al met 
pensioen was rechten gestudeerd en zich met name verdiept in het 
asielbeleid. 
“Hij hielp heel zijn leven en s�erf omringd door liefde” lezen we op zijn 
rouwkaart. Henk was een betrokken, sociaal geëngageerd, bescheiden en 
aimabele man. Zijn kinderen, kleinkinderen en vriendinnen zullen hem zeer 
missen. Op 5 maart hee� zijn afscheidsdienst plaatsgevonden in de 
Ontmoe�ngskerk en zijn vele goede herinneringen aan hem gedeeld. 
Daarna werd Henk van Reenen begraven op de algemene begraafplaats 
Duinhof in Velsen. Onze gebeden gaan uit naar zijn kinderen, naar Ina en 
Leny. We wensen hen toe dat de vele liefdevolle herinneringen aan hem 
troost geven in het gemis. 
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Dankbetuigingen 
25 februari kregen wij een prachtig fleurig boeket dat werd gebracht door 
Lilian, namens de lieve gemeente van de Oosterkerk. 
Ook namens Joop hartelijk bedankt. 
Lieve groet Willie Sulman 
 
Hierbij willen wij onze kerkgemeente hartelijk bedanken voor de prachtige 
bos bloemen die wij vanuit de kerk mochten ontvangen. Een bijzonder  
fraai boeket, wij genieten er zeer van. DANK! 
Tom en Moniek Boer 
 
Het is fijn te merken wanneer mensen met je meeleven als het soms wat 
tegenzit. Daarom wil ik iedereen uit onze gemeente bedanken voor het 
mooie boeket bloemen. Ik heb genoten van de prachtige kleuren! 
Riek van Waveren 
 
Graag wil ik op deze manier hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die 
ik gekregen heb toen ik verbleef  in Zuiderhout. Het deed me goed. 
Ans van Werkhoven 
 
In februari ontvingen wij namens de kerkgemeente van de Oosterkerk een 
mooie bos bloemen in verband met het overlijden van onze moeder/ 
schoonmoeder die maand. Daarvoor hartelijk dank! 
Liedy en Pieter Vermey 
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Uit de wijkdiaconie Schalkwijk 
Beste mensen, 
 
In de vorige OKE kondigde ik een bijeenkomst aan in 
het kader van Internationale vrouwendag op 
vrijdagavond 8 maart, op initiatief van de Antonius 
Gemeenschap en in samenwerking met Amnesty International en de 
Groenmarkt Kerkgemeenschap. Hierbij een verslagje ervan. Ruim 40 
vrouwen kwamen bijeen in buurtbaken de Oud-Katholieke kerk aan de 
Kinderhuissingel. We schreven wensen voor anderen op de muur, en 
luisterden naar het lied op video ‘Prayer of the Mothers’ over de hoop op 
vrede, uitgevoerd door een groep moedige vrouwen van Palestijnse en 
Joodse afkomst. Ook vertelden vrouwen verhalen over macht en onmacht 
én kracht van vrouwen wereldwijd en van alle tijden. Na het prachtige lied 
‘Een onmogelijke droom’ van Huub van der Lubbe hoorden we over twee 
sterke vrouwen, gevangenen van regimes in Iran en Saoedi-Arabië. Tot slot 
werd ‘De weg van hoop’ gelezen van Vaclav Havel, voormalig gevangene 
en president van Tsjecho-Slowakije en Tsjechië. Bij een hapje en drankje 
spraken we met elkaar, wat een zeker gevoel van verbondenheid gaf. 
Hierbij ook een oproep: naaimachines voor de Vrouwengroep 
Ontmoetingskerk. Iedere 
dinsdagavond komt een groep 
moeders van basisschool De 
Piramide samen in de 
Ontmoetingskerk. Naast het gezellig 
samenzijn willen ze ook graag iets 
leren. Na de Ramadan (10 maart 
t/m 9 april) willen ze samen gaan 
oefenen met het maken van kleding. Heeft u nog een naaimachine 
beschikbaar, die u niet gebruikt en die de dames kunnen gebruiken bij de 
naailes? Stuur dan een mail naar info@diaconiehaarlem.nl of bel naar 06-
29455125. Alvast dank! 
 

Op zaterdagmiddag 20 april organiseert de diaconie een 
voorlichtingsbijeenkomst van Schuldhulpmaatje in de hal van de 
Ontmoetingskerk, 14.00 – 15.00 uur. Het doel is om burgers te bereiken 

mailto:info@diaconiehaarlem.nl
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met wie het vaak moeilijk is om in contact te komen over een 
schuldkwestie. Karin Bouwhuis, ambassadeur van Schuldhulpmaatje in 
Haarlem, zal de voorlichting verzorgen. 
 

Recent werd ik door de PGH gemeente van de Oude Kerk in Heemstede 
benaderd over een Dagbustocht naar de regio Leerdam voor een Rondrit 
‘Vijfheerenlanden’ op dinsdag 7 mei a.s. Misschien is er in onze 
wijkgemeente interesse voor deze dagtocht? De in 2019 gevormde 
gemeente Vijfheerenlanden kent drie steden: Leerdam, Vianen en Ameide, 
en vijftien officiële woonplaatsen, onder meer Everdingen, Hagestein, Hei- 
en Boeicop, Leerbroek en Lexmond. In dit laatste plaatsje start de rondrit 
na koffie/thee en gebak in restaurant Huis Het Bosch. Na de rondrit wordt 
in Houten in restaurant De Engel een heerlijk 3-gangen diner geserveerd. 
Rond 15.30 uur wordt via een mooie route teruggereden naar 
Haarlem/Heemstede. Aanwezig zijn: 10.00 uur. Vertrek: circa 10.10 uur 
vanaf de Ontmoetingskerk. Thuiskomst: circa 17.00 uur. Kosten voor de 
dagbustocht: €60. Betaling bij aanmelding, bij voorkeur gepast. 
Aanmelding uiterlijk voor 15 april bij Els Hulsebos (023 5295057). 
Minimum deelname: 35 personen. Bij afmelden is restitutie niet (of 
beperkt) mogelijk. Graag aangeven of een rollator meegenomen wordt, en 
of vervoer naar de Ontmoetingskerk nodig is. 
Van zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus 2024 wordt een achtdaagse 
zorgvakantie in Doorn georganiseerd in het comfortabele 
Rooseveltpaviljoen, gelegen op het prachtige landgoed Hydepark. 
Vrijwilligers verzorgen het weekprogramma, met daarin de nodige 
verrassingen. Een tipje van de sluier wordt opgelicht: Willeke Alberti met 
haar band treedt op. Vanuit de Diaconie Haarlem hebben wij nog enkele 
plekken beschikbaar voor mensen met een zorgvraag, die willen 
deelnemen aan deze vakantie. Vervoer naar de locatie wordt geregeld 
door de Diaconie. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar 
info@diaconiehaarlem.nl. 
Diaken Kees Kole meldt het volgende. Afgelopen december werd de 
wijkdiaconie verblijd met een muntstuk van een Engels pond. Helaas, de 
telmachine verslikte zich in die voor hem onbekende exoot, liep helemaal 
vast en weigerde nog verdere dienst. Gelukkig bracht het repair café 

mailto:info@diaconiehaarlem.nl
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uitkomst en na wat gesleutel braakte hij het pondje uit om daarna weer 
normaal te tellen. Buitenlandse munten zijn duidelijk niet favoriet. 
Tot slot, op woensdag 17 april gaan we weer budgetkoken. Hierbij leren 
we een eenvoudige maaltijd koken, waarna we deze samen opeten, heel 
wat gezelliger dan dit alles in je eentje doen! Aanvang 17.00 uur, kosten 
€5. Uitgangspunt is om op deze avond verschillende gerechten te maken: 
met vlees, vegetarisch en veganistisch. Iedereen is van harte welkom! 
Inschrijven bij Els Hulsebos (023 5295057). 
 
Hartelijke groet namens het team van de wijkdiaconie, 
Els Hulsebos-Robanus Maandag, tel.: 023 5295057 

 
Vakantie ouderenpastor Esther 
Het duurt nog even, maar de meivakan�e ligt 
alweer in het verschiet. Van vrijdag 26 april t/m 5 
mei heb ik (ouderenpastor Esther) daarom  een 
weekje vrij. Voor dringende pastorale zaken kunt u 
in mijn afwezigheid t/m 30 april terecht bij ds. 
Anete, en van 1 t/m 5 mei bij ds. Fieke Klaver. 
Meer informa�e hierover volgt in het volgende 
kerkblad.  
 
Diaconale zorgvakan�e Doorn 
Van zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus 2024 wordt een vakan�eweek 
georganiseerd in het comfortabele Rooseveltpaviljoen, gelegen op het 
prach�ge landgoed Hydepark. Deze week bevat het door de vrijwilligers 
verzorgde programma de nodige verrassingen. Eén daarvan verklappen we: 
een optreden van Willeke Alber� met haar band. 
 
Vanuit de Diaconie Haarlem hebben wij nog enkele plekken beschikbaar 
voor mensen met een zorgvraag die willen deelnemen aan deze vakan�e. 
Vervoer naar de loca�e wordt geregeld door de Diaconie. Voor aanmelden 
of meer informa�e kunt u terecht bij Kees Kole (023-5330964) of door een 
mail te sturen naar de diaconie: info@diaconiehaarlem.nl. 
 
 

mailto:info@diaconiehaarlem.nl
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Middle Eastern Cuisine 
delicatessen, maaltijden, hapjes, 

snacks en tapenade 
 

zondag en maandag 12.00 - 18.00 uur 
dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag                      10.00 - 18.00 uur 
donderdag                 10.00 - 21.00  uur   

 

Rivièradreef 8 
Winkelcentrum Schalkwijk, 

Tel. 06-87 445 445 
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Even voorstellen  
  
Beste gemeenteleden,  
 Op de vraag “wie ben je” kun je 
doorgaans een boek schrijven 
aan antwoorden. Het 
makkelijkste is dan om gewoon 
maar te beginnen bij het begin. 
Daar waar ik mijn naam kreeg 
en voor het eerst het levenslicht 
zag. Ik ben Annelies Rebel, 
geboren in 1984 te Huizen. Het 
zesde kind in een gezin van 
zeven en het tweede meisje. 
Misschien dat ik daarom zelf vier 
kinderen kreeg, ik was wat 
gewend :).   
Toen ik criminologie studeerde 
aan de VU in Amsterdam kwam ik er pas achter dat Rebel best een 
grappige naam is. Mijn medestudenten wezen me erop. In mijn leven heb 
ik veel soorten Rebellen uitgeprobeerd; de vechter, de betweter, de 
radicale, maar inmiddels zie ik het zo: iederéén wordt geboren met een 
rebel in zich en wel op de manier zoals Hanna Arendt het denk ik ooit zei. 
Dat we als mens niet geboren worden om de status quo te bevestigen, 
maar om een nieuw verhaal te schrijven. De rebel neemt de status quo 
niet voor lief, maar daagt uit, bevraagt, zoekt nieuwe wegen. Wetend dat 
hij met alle verbeeldingskracht die hij in zich heeft een nieuwe 
werkelijkheid kan scheppen. Dat vind ik eindeloos hoopvol. De man van 
Nazareth was er een kei in. Ik oefen dapper mee.  
  
Dit jaar (op 2 april) word ik 40. Dat voelt als een heus kantelpunt, of zoals 
iemand tegen mij zei: dan weet je ineens wat past en wat niet meer past. 
In mijn leven heeft dat grote gevolgen gehad, maar daar hoort u vast later 
nog meer van. Deze baan aannemen als jongerenpionier was alvast zo’n 
kantelpunt. Van gemeenteambtenaar naar jongerenpionier (en masseur 
en nog wat dingen..), het kan verkeren.   
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Tot slot wat grappige weetjes: ik ging op mijn 38e nog op voetbal. Voetbal 
was niet voor meisjes had mijn moeder gezegd. Geen trauma’s aan 
overgehouden, maar toen ik mijn noppen op de stoeptegels hoorde 
klikken, uitkeek over een eindeloos groen grasveld en de eerste trap tegen 
een bal gaf wist ik niet hoe gelukkig ik was. Geef mij een bal en ik ben blij. 
Verder zou ik het liefst drie keer op een werkdag een goed dansbaar liedje 
opzetten en even ter ontspanning los gaan. Mijn collega’s weten dit nog 
niet, u heeft de primeur. Goed, u weet nu iets over mij. In het volgende 
nummer gaat Anette mij interviewen en dat zal dan gaan over wat ik hier 
precies ga opduiken en doen mét en voor kinderen.   
  
Ik hoop u snel te zien uiteraard (ik ben vaak op maandag en dinsdag in de 
kerk), maar voor nu alvast een vraag aan u:  
Als u in de wijk van de kerk woont: wat moet ik dan echt gezien hebben? 
En vindt u het leuk om het mij te laten zien? Dan ga ik graag met u op pad 
in de komende maanden. Mail mij op jeugdpionier@pghaarlem.nl of bel 
06-16179736.   
 
 

Jeugdwerk  

Jeugdwerk           
Nieuwe jeugd-collega: Annelies Rebel!  
Sinds het vertrek van jeugdpastor Angeliek Knol 
naar het Brabantse goede leven, wordt er 
uitgekeken naar een nieuwe jeugd-collega. 
Sinds 1 maart jl. is Annelies Rebel bij de 
Protestantse Gemeente Haarlem begonnen als 
jeugdpionier. Zij mag zich vanuit haar functie 
missionair en diaconaal inzetten voor de kinderen en jongeren in de wijken 
Oost en Schalkwijk. Op haar eerste werkdag hebben we haar, zie foto, als 
collega’s met koffie en taart ontvangen. Ze is dus nog maar net begonnen. 
Om jullie alvast een beeld bij/van Annelies te geven, stelt zij zichzelf 
verderop in deze OKE alvast voor!  
 

mailto:jeugdpionier@pghaarlem.nl


34 
 

 
 

Collega’s Bas, Esther, Peter, Anette, Annelies en Joke aan de koffie en taart om 
Annelies te verwelkomen. Wil van Maris schoof later, als officiële werkgever, ook 

nog gezellig aan!  
Kids & Kerk - 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart & 27 maart 
De cursus Kids & Kerk bieden we in blokken aan. In het eerst blok van dit 
seizoen leefden we in de Adventsperiode naar het Kerstfeest toe. Naar de 
geboorte van het kindje Jezus. Nu komt Pasen eraan en willen we ook met 
de kinderen in de basisschoolleeftijd naar het Paasfeest toeleven. Daarom 
organiseren we in de Veertigdagentijd weer een blok met bijeenkomsten. 
Dit keer zullen de verhalen over het leven van het kindje Jezus en van de 
volwassen man Jezus centraal zullen staan!  
Deze cursus is een vorm van basiscatechese, waarin wij de kinderen in de 
basisschoolleeftijd bekend maken met Bijbelse verhalen, christelijke 
traditie en de (liturgische) rituelen. We werken met de vertelmethode 
Godly Play. Let op, normaliter was de cursus Kids & Kerk voor kinderen in 
de leeftijd van 8 – 12 jaar. Dit keer zijn alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd welkom, dus van 4 -  12 jaar!  
We ontmoeten elkaar op de woensdagmiddagen in het wijkgebouw 
bij de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerksplein 28) van 15:00 – 17:00 uur. De 
data zijn: 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart en 27 maart. Wil jullie 
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kind graag meedoen? Aanmelden kan bij jeugdpastor Peter 
(jeugdpastor@pghaarlem.nl) of dominee Willemijn (predikant@bavo.nl)!  
 
Bezoek The Passion – Witte Donderdag 28 maart 2024 
Het is al een heuse traditie dat op Witte Donderdag de Passion op tv te 
zien is. Elk jaar wordt op een andere plaats in Nederland het lijdens-, 
stervens- én opstandingsverhaal van Jezus, ondersteund door 
hedendaagse Nederlandstalige muziek, verteld. Misschien is het ook wel 
een traditie bij jullie thuis om hiernaar te kijken?  
De afgelopen jaren werd de Passion ver weg georganiseerd. Dit jaar is de 
Passion op Witte Donderdag 28 maart in Zeist. Dit is een stuk dichterbij! 
Vanuit het jeugdwerk lijkt het ons dan ook gezellig, mooi en bijzonder om 
met een groep tieners de Passion te bezoeken! We gaan graag met de 
tieners in de OJ-leeftijd, 12 – 16 jaar. Fijn zou zijn  
als er ook  een aantal ouders meegaan om te helpen bij de begeleiding. 
Waarschijnlijk ontmoeten we elkaar aan het einde van de middag, omdat  
we op tijd in Zeist moeten zijn. Het is een avondvullend programma, zeker 
met de terugreis erbij. Al met al zal het een hele belevenis zijn. 
Specifiekere (reis)informatie volgt snel, maar ben jij nu al enthousiast? Als 
tiener? Of als ouder-begeleider? Meld je, vóór 25 maart, aan bij 
jeugdpastor Peter: jeugdpastor@pghaarlem.nl.  

 

mailto:jeugdpastor@pghaarlem.nl
mailto:predikant@bavo.nl
mailto:jeugdpastor@pghaarlem.nl
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NB.: In de vorige OKE stond genoemd dat dit de eerste keer is dat we naar 
de Passion gaan. Blijkbaar weet ik, jeugdpastor Peter, ook niet alles… in 
het verleden is men vanuit Haarlem zeker al naar de Passion geweest. Fijn 
dus dat we dit nu weer op kunnen pakken!   
 
Bezoek Stem in de Stad, Palmpasen en Kliederkerk  
Bovenstaande activiteiten zijn al aardig uitgedacht. Toch staat er eigenlijk 
nog meer moois op stapel! De tieners hebben zich de eerste maanden van 
dit seizoen verdiept in de zeven werken van Barmhartigheid. Dit project 
willen we afronden met een bezoek aan Stem in de Stad. Op dit moment 
zijn we volop in de agenda’s aan het puzzelen voor een goede datum.  
 
Dit jaar valt Palmpasen op zondag 24 maart. Ook dit jaar zal de viering in 
de Lutherse kerk plaatsvinden. En ook dit jaar zullen de kinderen weer in 
optocht gaan met hun Palmpaasstok. Er zijn allerlei nieuwe ideeën rond 
deze viering. Houd de app en de mail dus goed in de gaten, want we 
komen met onze ideeën in de lucht zodra we meer weten!  
 
En ja, als laatste, er komt weer een nieuwe Kliederkerk aan. Wanneer dat 
wordt? Dat is voor ons op dit moment ook nog een klein mysterie, maar 
dat er snel een nieuwe Kliederkerk aankomt weten we zeker!  
 
Gezellige kienmiddag 
met aansluitend een 
maaltijd  
Op woensdag 17 april organiseert de 
diaconie van Oost een gezellige 
kienmiddag met aansluitend een 
maaltijd in de wijkzaal van de 
Oosterkerk. Zoals gebruikelijk zijn er 
leuke prijsjes te winnen. Deelname 
kost € 15,00,- per persoon. Voor dat 
bedrag krijg je: een kienronde, een 
kopje koffie en een heerlijke maaltijd. De middag start om 16.00 uur. Al 
het geld gaat naar ons goede doel: Anan Clinica in Mozambique. Opgeven 
kan bij Zannie: koster@oosterkerkhaarlem.nl of telefonisch 06 - 38056549. 
Wees er snel bij want vol = vol! We kijken uit naar uw komst. 



37 
 

  



38 
 

Beste mensen, 
 
Dit maak je alleen in Bali mee. Nieuwjaar, 
11 maart, ‘day of silence’. Het hele eiland 
ligt plat, dus ook het vliegveld! Niemand mag naar buiten. Geen licht 
maken, geen vuur maken zijn de voor de buitenstaander (lees: niet-
Hindoe), de belangrijkste regels. Deze regels gelden van maandag 06:00 
uur tot dinsdag 06:00 uur. Helaas was het een bewolkte hemel en konden 
we de miljoenen sterren die zichtbaar zijn zonder lichtvervuiling, niet zien. 
Abraham kon ze wel zien, in zijn tijd, in de woestijn toen hij de belofte 
kreeg van de Eeuwige (Gen 15). Wat tegenwoordig wel een steeds groter 
probleem word,t is het afsluiten van het internet. De meeste mensen, 
vooral buitenlanders gebruiken Whatsapp om te communiceren en dat 
gaat alleen via internet. Hoe dat in de toekomst zal gaan... Ik heb gelukkig 
nog geen verhalen gehoord over ongelukken. Persoonlijk vond ik het niet 
prettig om m’n stukje voor de OKE niet te kunnen schrijven omdat je toch 
veel informatie via internet wilt bekijken of checken.  
 
Rwanda 
Op 14 april wordt er vanuit KerkinActie gecollecteerd voor Rwanda. De 
Gemeente van de Ontmoetingskerk ondersteunt momenteel, als 
Avondmaalsproject, een kerkgemeenschap in Rwanda met de bouw van 
een nieuwe kerk omdat de oude helemaal afgekeurd is. In de informatie 
van KerkinActie schrijft men ook in hun informatie bij de te houden 
collecte: ‘Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening’. U hebt enige tijd 
geleden op tv een prachtige documentaire (link is bruikbaar in de digi-
versie van OKE) kunnen zien over dit onderwerp. De documentaire had de 
naam: ‘Samen bouwen aan de toekomst’. Er is nog heel veel te doen op 
gebied van verzoening. Mooi dat we als kerk daar een steentje aan kunnen 
bijdragen.  
 

Stichting KolewaMet de Yayasan* Kolewa gaat het 
gelukkig heel goed. De uitbreiding van de opvang en 
extra kantoorruimte is inmiddels helemaal klaar. Er zijn 
een aantal sponsors bijgekomen, waaronder 
Indonesische. Men heeft zich het lot aangetrokken van 
de vuilnisophalers in Denpasar. Er zijn voedselpakketten 

https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-4/petrus-in-het-land_43/afspelen?at_campaign=npostart_player&at_channel=npostart&at_creation=share-whatsapp&at_detail_placement=1:ltfepr81:8087ab83e36d496c806bb20ed3675aa2&at_format=share_button;;0_0&at
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verstrekt aan deze mensen. Dit kon 
mede door een gift van de Hervormde 
Gemeente Kerkdriel. De eerste 
maaltijden werden officieel 
overhandigd in het bijzijn van de vrouw 
van de locoburgemeester in Denpasar. 
Vuilnisophaler is een zeer zwaar 
beroep, men heeft geen beschermende 
kleding. Werken in de volle zon bij 
temperaturen van tegen de 40 graden 
en onbeschrijfelijk smerig. Het zijn bijna 
allemaal zzp-ers. De afvoer van vuil is 
een van de grote problemen van Bali. 
Van regeringswege wordt er veel te weinig gedaan en al helemaal niet aan 
voorlichting. Heel vaak geeft men de toeristen de schuld van het vele 
(plastic) afval dat aanspoelt op de stranden. Maar ja, als je zelf alles maar 
gewoon neer gooit waar je het uitpakt... Een SIRE campagne zou mooi zijn, 
maar wel op sociale media, want dat is waar de doelgroep naar kijkt. 
(*yayasan=stichting)  
 
Voor u verzameld en bewerkt door: Dick Metz, diaconaal medewerker 
voor ZWO.email: divodurum@yahoo.com 
 
Doe mee met  ‘Fitness voor het brein’ 

Tijdens deze training worden fitnessoefeningen en bewuste 
ademhalingsoefeningen gecombineerd met cognitieve elementen die de 
hersenen bewust activeren. Cognitieve fitness is effectief voor ouderen, 
mensen met cognitieve problemen en natuurlijk ook voor iedereen die 
zijn/haar hersenen gezond wil houden. 
Start: Gratis proefles op woensdag 3 april van 0900-10.00 uur,  daarna 12 
weken iedere woensdag van 09:00-10:00 uur in  de gymzaal aan de  
Belgiëlaan 8, Schalkwijk. Kosten € 60,- ( € 5,- per les), Haarlem Pashouders 
gratis .  
Voor aanmelding en informatie mail : Lgrooff@sportsupport.nl  of bel met 
info 023-5260302 
 

mailto:Lgrooff@sportsupport.nl
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Stadsklooster Haarlem  

Stadsklooster Haarlem laat je de stad als klooster ervaren. Met een scala 
aan activiteiten op het gebied van zingeving en spiritualiteit op 
verschillende plekken in de stad. In deze activiteiten staan telkens de 
pijlers, Stilte, Aandacht en Schoonheid centraal.  
Hieronder leest u het aanbod in april:  
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Muziek in de Kerk 
Menu-concert 
Op 11 april komt de Franse sopraan Agathe 
Labadie naar de Ontmoetingskerk om er samen 

met pianist Peter 
Bogaert een concert met het thema 'eten' te 
geven. Het lijkt eerder een voorstelling te 
worden dan zomaar een concert. Dit is wat ze 
er zelf over schrijven: 
 
“Gezelligheid en delen zijn de sleutelwoorden 
van deze voorstelling, waarin de Franse 
sopraan Agathe 
Labadie en de 
Belgische pianist 
Pieter Bogaert hun 
kunstenaarschap 

ten gehore brengen met humor en 
enthousiasme. Van de verlegen meid die eieren 
probeert te koken, tot de excentrieke grande 
dame die net wat te veel gedronken heeft: de 
boeiende personages zullen u betoveren.” 
 
Te zien en horen op 11 april 20.00-20.45 uur in 
de Ontmoetingskerk. 
 
 
‘Ontmoet klassiek’ zoekt ondersteuning voor pr 
werkzaamheden 

Elke 2de donderdagavond van de maand is er een klassiek concert in de 
Ontmoetingskerk op de Frankrijklaan 4 in de wijk Schalkwijk, verzorgd door 
masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam. Voorafgaande 
aan de concerten geven we daar publiciteit aan op verschillende websites, 
nieuwsbrieven en  kranten in en rondom Haarlem. Voor de pr zoeken we 
administratieve ondersteuning en dat vraagt ca 6-8 uur per maand. Je kunt 
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het werk thuis doen op een moment dat het jou past (wel rekening 
houden met de deadline). Wil je met ons meewerken, neemt dan contact 
op met: Ineke Lambers muziekindeontmoetingskerk@gmail.com   

Je kunt maandelijks genieten van prachtige concerten met jonge 
toptalenten.  

 
Kunst in de Kerk  
Bij het binnenkomen in de kerk wordt u meteen 
verrast door de mooie, kleurrijke schilderijen die in de 
ontmoetingsruimte hangen. Het is het mooie werk van 
onze exposante Map Wolzak. Onder meer  vanwege 
alle mooie reacties die we krijgen van de bezoekers 
hebben we besloten om haar werk  nog wat langer te 
laten hangen dan gepland was.  
 

Zoals u al hebt gezien... Map 
is creatief op allerlei gebied. 
Ze houdt van het werken 
met stoffen,  daarvan hangen 
hier een paar prachtige 
voorbeelden, maar... haar 
hart gaat uit naar schilderen, 
dát heeft haar passie. Het 
liefst schildert ze met acryl- 
of aquarelverf; daarvan ziet u 
hier prachtige stukken 
hangen.  
Loopt u rustig langs haar 
werk, laat het op u inwerken 
en geniet ervan... en mocht u 

interesse hebben: het werk is natuurlijk te koop. 
En het zou fijn zijn als u in het boekje dat daarvoor klaarligt,  opschrijft wat 
u van haar werk vindt, wat het met u doet. 
 

We wensen u veel kijkplezier.  
Annelie Versteeg  

mailto:muziekindeontmoetingskerk@gmail.com
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Inspirerende Bronnen 
 

Vorming en Toerusting uit Centrum en Inspirerende Bronnen uit Schalkwijk 
organiseren twee avonden samen in het kader van ons thema: 
Levenskunst. En u kunt deze keer meezingen én meepraten! 
Allen van harte welkom. 
  
Levenskunst en het liedboek met Theo Menting en Anton Pauw 
Wat is levenskunst, of ‘de kunst van leven’? En wat betekent het als we die 
kunst benaderen vanuit het (Joodse) gedenken, danken, hopen en 
vertrouwen? 
Daarover willen we met elkaar nadenken en ons daarbij laten leiden door 
wat ons Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk – ons aanreikt. We 
staan stil bij een aantal teksten uit het Liedboek, zowel liederen als 
gedichten, maar bovenal: we gaan zingen met elkaar. Veel zingen! 
Een avond rond het Liedboek, onder leiding van ds. Theo Menting, 
predikant in Bolsward en organist Anton Pauw. 
Woensdag 20 maart 20:00 uur 
Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein 36 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop 
 

God in de klimaatcrisis / Wat je wél kunt doen 
workshop met Alfred Slomp 
De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de 
natuur. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit 
holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen 
er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen voor de dieren 
en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren 
op de wereld die nu al het hardst geraakt worden. 
Wat kun je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? 
Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? Hoe 
kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld? 
God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop o.l.v. Alfred Slomp 
woensdag 10 april, 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na 
afloop 
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Boek Hemels groen gepresenteerd 
‘Van rentmeester naar bondgenoot’ 

Het beeld van ‘bondgenoot-
schap’ tussen mens en 
aarde uit het boek Hemels 
groen kan wellicht het 
traditionele begrip 
‘rentmeesterschap’ 
vervangen. Dat kwam naar 
voren uit de bijdragen van 
de diverse sprekers tijdens 
het symposium op 8 maart 

over dit boek. Het is uitgegeven door het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap.  
David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, 
ontving het eerste exemplaar van Hemels groen van de auteurs, Matthijs 
de Jong en Cor Hoogerwerf. Onnekink sprak over de kracht van beelden als 
het gaat om de plaats van de mens in de schepping. Dat in de Bijbel ook 
bergen en zeeën God prijzen, vond hij veelzeggend. ‘Beelden sturen ons 
denken, maar ze zijn tijdgebonden en kunnen worden bijgesteld of 
vervangen.’  
 

Bondgenootschap  
Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van ‘bondgenootschap’ vanuit 
Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping. Dat 
kreeg bijval van verschillende kanten. ‘Mij spreekt een bondgenootschap 
tussen mens en aarde zeer aan’, zei voormalig kamerlid Marianne Thieme 
van de Partij voor de Dieren. In haar bijdrage paste ze dit toe op de relatie 
tussen mens en dier. Bijval kwam ook van voormalig CU-kamerlid Carla 
Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken. Zij verwees naar Gods verbond 
met de aarde in Genesis 9. 
 
Hemels groen 
Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste houding je met andere 
ogen leert Bijbellezen. ‘Een voorbeeld daarvan is wat de Bijbel precies 
bedoelt met het “heersen” van de mens over de schepping in Genesis 1’, 
zei Matthijs de Jong. ‘Dat behoort niet te gebeuren met machtsvertoon’ 
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(zie ook zijn blog). Onnekink: ‘Hemels groen helpt om bewuster te lezen. In 
de Bijbel heeft de natuur een eigen plek en waarde naast de mens.’   
Hemels groen legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese 
van de Bijbel’. Het boek laat zien hoe belangrijk de zorg voor de aarde is en 
dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting. Op 
debijbel.nl staan een interview met de auteurs en een blog over het 
‘heersen’. Hemels groen kost € 24,95 in de boekhandel en in de NBG-
webshop. 
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https://www.debijbel.nl/berichten/nederig-heersen-een-groene-lezing-van-psalm-8
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https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/hemels-groen/
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Financiële zaken  
 
College van Kerkrentmeesters  
Secretaris: Peter Knijff 
pnknijff@gmail.com 
Tel.: 540 29 93 
 
Wijkkas voor wijkactiviteiten Protestantse 
Wijkgemeente Schalkwijk Ontmoetingskerk 
IBAN: NL10 RABO 0373 7114 84 t.n.v. Wijkkas 
Schalkwijk Protestantse Gemeente te Haarlem  
Penningmeester: Pieter Dijkstra, 
tel.06- 44180633 
Email: pdijkstra11@gmail.com 
 
Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking    
van € 10,50  (voor 20 bonnen à  € 0,50)  
of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of  
€ 40,50  (voor 20 bonnen à € 2,-) per  
kaart, dus incl. € 0,50 per kaart  
administratiekosten, op  
IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 
t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN  
Haarlem-Oost, Pieter Dijkstra 
Tel. 06-44 180 633 
 
Fonds Wijkactiviteiten Oosterkerk 
Wijkactiviteiten Oosterkerk 
IBAN: NL95 RABO 037 3711506   
CvK Protestantse Gemeente, Wijkgemeente 
Oosterkerk Haarlem. Tel. 06 41 49 60 97s 
 
Voor bijdragen en giften aan de 
Protestantse Gemeente Haarlem 
Kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23, 
2011HL Haarlem. 
Tel. 553 20 40 Voor uw vaste vrijwillige  
bijdragen en giften:  
IBAN: NL07 RABO 0373 7114 41 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Haarlem. 
 
 
 

Wijkdiaconie Ontmoetingskerk 
Secretaris: Pieter Dijkstra 
Tel. 06 - 44180633 
Email: pdijkstra11@gmail.com 
 
Wijkdiaconie Oosterkerk 
Zannie Wiersma                                                  
Tel. 533 94 56 
IBAN: NL63 INGB 0005914140 t.n.v. 
wijkdiaconie Oosterkerkgemeente 
Haarlem 
 
Centrale Diaconie 
Daniëlle Leder, Diaconaal Secretaris 
Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 
Tel. 531 01 38 
info@diaconiehaarlem.nl 
IBAN NL14 RABO 0373 7375 05 
Daniëlle Leder 
d.leder@diaconiehaarlem.nl  
tel 06-29455125 
website: www.diaconiehaarlem.nl 
 
Kerkelijk bureau Protestantse 
Gemeente Haarlem 
Oude Groenmarkt 23,  
2011 HL Haarlem,    
Tel. 553 20 40 
Geopend op werkdagen van 10.00 – 
17.00 uur 
info@bavo.nl   
website: www.bavo.nl 
 
Stem in de Stad 
Nieuwe Groenmarkt 22,  
2011 TW Haarlem 
Tel. 534 28 91  
info@stemindestad.nl 
website: www.stemindestad.nl        
IBAN:   NL15 INGB 0002829240  t.n.v 
penningmeester Stem in de Stad te 
Haarlem. 

mailto:pnknijff@gmail.com
mailto:Email:%20pdijkstra11@gmail.com
mailto:Email:%20pdijkstra11@gmail.com
mailto:info@diaconiehaarlem.nl
mailto:d.leder@diaconiehaarlem.nl
http://www.diaconiehaarlem.nl/
mailto:info@bavo.nl
http://www.bavo.nl/
mailto:info@stemindestad.nl
http://www.stemindestad.nl/
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Oosterkerk 
Zomerkade 165 

2032 WC Haarlem 
Website: www.oosterkerkhaarlem.nl 

Oosterkerk Haarlem - Kerkdienstgemist.nl 
 

 
Ontmoetingskerk 

Frankrijklaan 4 
2034 BA Haarlem 

Website: www.pknschalkwijk.nl 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279 

  

 

http://www.oosterkerkhaarlem.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2393-Oosterkerk-Haarlem
http://www.pknschalkwijk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279
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