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Predikanten 
Ontmoetingskerk 
Ds. Anette Sprotte 
anettesprotte@pghaarlem.nl 
Tel. 06 - 22314890 

 

Oosterkerk 
Ds. Egbert de Lint 
delint.steendam@planet.nl  
Tel. 551 40 56 
 

Pastoraal werker Ontmoetingskerk                   
Esther van Bijsterveld  
ouderenpastor@pghaarlem.nl  
Tel. 06 - 18154610 
 

Missionair predikant 
Ds. Tom de Haan 
tjdhaan@gmail.com  
Tel. 06 - 16 47 40 41 
 

Jeugd- en jongerenpastor: 
vacant 
 
Koster ontmoetingskerk   
Bas Hilbers 
kosterij.ontmoetingskerk@gmail.com    
Tel. 06 - 36 52 50 08 
 

Kosteres Oosterkerk 
Mw. Zannie Wiersma 
koster@oosterkerkhaarlem.nl 
Tel. 06 - 38 05 65 49, Tel. 533 76 79 
 

Scriba Ontmoetingskerk 
Theo Hulsebos 
scriba@pknschalkwijk.nl    
Tel. 529 50 57 
 

Scriba Oosterkerk 
Tineke Postma 
Zomerkade 165 
 
 
 
 

Voorzitter kerkenraad 
Vacant 
 

Voorzitter Oosterkerk  
Vacant 
 

Meldpunt pastoraat Ontmoetingskerk 
Mw. Ria van den Eijkhof 
riavandeneijkhof@gmail.com   
Tel. 023-5335402 
 

Ledenadministratie Ontmoetingskerk: 
Dolf Pull  
dolf66pull@gmail.com  

Tel. 06 - 28205575 
 

Ledenadministratie Oosterkerk: 
Ans Biesheuvel 
ansbiesheuvel00@gmail.com  
Tel. 533 82 25 
 

Organisten 
Onno de Groot, tel. 06 - 13 35 72 56 
Teun Zondag, tel. 538 60 64  
 

CD dienst Ontmoetingskerk 
Roel Wijpkema  
Tel. 533  88  03 
 

Coördinator vrijwilligersbeleid 
Ontmoetingskerk 
Wil Saarloos 
saver@antenna.nl               
Tel. 533  59  27 
 

Vertrouwenspersoon 
grensoverschrijdend gedrag 
Mea Pijnaker 
meapijnaker@xs4all.nl     

Tel. 0252-503029 
 

Autorijdienst Ontmoetingskerk 
Cees Kruyswijk,  

Tel. 023-533 72 69 
 

Autorijdienst Oosterkerk 

Hanneke Metz,  

Tel. 023-751 46 44 
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Redactie: 
Peter Saarloos 
Pieter Vermey  
 
 
Redactieadres:  
P.R. Saarloos 
Tel. 023 - 533 59 27 
redactiekerkblad@ 
yahoo.com   
 
 

Inlevering Kopij 
11 maart 2024 
verschijnt weer 
24 maart 2024 
 
Hoofdverspreiding  
Ontmoetingskerk
Johan van den Eijkhof 
Tel. 023 – 533 54 02 
 

Hoofdverspreiding  
Oosterkerk
Anneke Jansen  
Tel. 023 – 535 45 72

 

Een paar weken geleden werd de vraag op 

Kerkplein gesteld: Hoe lees jij het liefst het 

kerkblad, online of op papier? Van diegenen 

die reageerden kiest 19% voor de online 

variant en 48% geeft aan toch liever op papier 

te lezen. Terwijl 33% aangeeft van beide 

mediakanalen gebruik te maken. 

Voor beide varianten zijn meerdere voordelen 

te benoemen, maar dat gaat in deze inleiding 

iets te ver. 

Op de cover ziet u de wereldkandelaar in de 

Oosterkerk. Hij is gemaakt door Jaap Wiersma 

samen met zijn zoon Tiemen. Het onderstel 

waarop de wereldkandelaar is gemonteerd 

was oorspronkelijk het onderstel waarop het 

oude Oosterkerk doopvont rustte. 

Verder vindt u veel over de toekomst van de  

Oosterkerk. 

De illustratie bij het gedicht is gemaakt door 

Annelie Versteeg. 

De diensten op Palmzondag zijn niet meer 

gezamenlijk. Ook worden er in de  

Ontmoetingskerk weer zes  

vespers gehouden. 

Namens de redactie,  

Peter Saarloos   
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Ontmoetingskerk 
De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live en achteraf te 

bekijken via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279.  
 

Oosterkerk 
De diensten in de Oosterkerk zijn te bekijken via onze  
website: www.OosterkerkHaarlem.nl . U kunt ook live kijken 
via: www.Kerkdienstgemist.nl  > Oosterkerk Haarlem > datum 
 

Nieuwe kerk 
De diensten in de Nieuwe kerk zijn live te bekijken via Nieuwe Kerk Haarlem - 
Kerkdienstgemist.nl 
 

De kerkdiensten zijn om brandstof te besparen om de beurt in een van de drie 
kerken van PGH Haarlem. 
25 februari 10.00 Nieuwe kerk  ds. Anette Sprotte 
03 maart 10.00  Ontmoetingskerk  ds. Egbert de Lint 
10 maart 10.00 Oosterkerk  ds. Willrmijn van Dijk 
17 maart 10.00 Nieuwekerk  ds. Tom de Haan 
 

Ontmoetingskerk 
24 maart 10.00 ds. Tom de Haan Palmpasen 
 

Oosterkerk  
24 maart 10.00 ds. Egbert de Lint Palmpasen 
 

Diensten in de Molenburg 
21 februari  15.00 ds. Jan C. Bos 
06 maart    15.00 pastor Gert Jan van der Wal 
20 maart  15.00 ds. Jan C. Bos 
03 april  15.00  pastor Ger Jan van der Wal 

 
 
 
 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279
http://www.oosterkerkhaarlem.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2211-Nieuwe-Kerk-Haarlem
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2211-Nieuwe-Kerk-Haarlem
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Diensten in Schalkweide op zaterdag in de Bron 
17 februari  18.30  pater Esko Kissboat 
24 februari  18.30  pastor Annie van Lierop 
02 maart   18.30  pastor Petra Kuperus 
09 maart  18.30  ds. Otto Ruff 
16 maart  18.30  PASTOR Eric Wiss 
23 maart  18.30  Pater Esko Kissboat 
29 maart  18.30  pastor Petra Kuperus 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oosterkerk 

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 uur is er 
een Stiltemeditatie; 

deze is net als in de Bavo, waar men met de Stiltemeditatie 
begonnen is, heel eenvoudig van opzet - het begint met het 

aansteken van kaarsen en drie gongslagen, daarna twintig minuten 
stilte en vervolgens weer drie slagen op de gong … 

 
 
 Ontmoetingskerk 

Inloop met koffie 
Elke dinsdagmorgen is er in de hal van deze kerk een open 
‘inloopochtend’. Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u welkom om aan te 
schuiven voor een kop koffie en wie weet een ontmoeting. Sommige 
mensen komen geregeld, anderen zo nu en dan. Het staat open voor 
iedereen, dus of u nu behoort tot deze kerk of niet maakt niet uit. 
En wellicht ten overvloede: de toegang is vrij…. Welkom! 
 
Lunch café de Ontmoeting 
Elke woensdag kunt u lunchen van 12.00 uur tot 14.00 uur. 
Voor € 5,- krijgt u soep een speciaal broodje  en koffie, thee of sap. 
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God woont in de Fokke Simonszstraat 
 

Ik hoorde van een zeereerwaarde 

en hoogbejaarde dominee: 

de Here wou met onze aarde 

niet één dag langer meer in zee. 

 

Al zouden wij Hem overstelpen 

met eredienst en dankgebed, 

het zou geen ene moer meer helpen: 

er werd een punt achter gezet. 

 

Maar zie: daar was diezelfde morgen 

zo’n rotjoch in de grote stad 

een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 

dat-ie op straat gevonden had.  

 

‘Kristus, wat mot je dan ? Wat wil je? 

Ja, kijk me maar es effe an. 

Godsallejeisis, beest, wat tril je, 

Leg nou toch effe rustig man.’ 

 

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,  

want Hij kreeg schik in het geval. 

Hij spaarde dus de kleine jongen, 

de zieke duif en het heelal. 

 

Willem Wilmink 
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25 feb Diaconie Kerk 

3 mrt St. Perma Atlas, Marokko Kerk 

10 mrt Kids Kleding Paradijs Kerk 

17 mrt Diaconie Kerk 

24 mrt Voedselbank Kerk 

 

 

    

___ _                                                             Bestemming                         _                

7 jan   Oosterkerk    €   241,90 Diaconie                            

                  €   189,15       Kerk  
14 jan Nieuwe Kerk  €   276,90   Samen tegen Armoede                   
                 €   143,90     Kerk   
21 jan Ontmoetingskerk €   270,50       Auntie Rosette (Uganda) 
                 €   191,95 Kerk                                     
28 jan Oosterkerk   €   225,55  St. Kolewa (Indonesië) 
    €   159,00 Kerk 
   

€ 100,00 ontvangen, bestemd voor bloemenfonds ontmoetingskerk, o.v.v. 
letter D. 

Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 
0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (voor 20 bonnen à 
€ 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op 
IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN 
Haarlem-Oost. 
Graag uw adresgegevens bij uw bestelling  vermelden in verband met de 
bezorging. 
Contactpersoon: Pieter Dijkstra Tel.06- 44180633 
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Terwijl ik dit schrijf, breekt de veertigdagentijd 
bijna aan. De afgelopen dagen is er – 
voornamelijk in het Zuiden en Oosten van ons 
land – volop carnaval gevierd, waarna nu 
vervolgens de vastentijd aanbreekt. In de kerk 
verandert de liturgische kleur van groen naar 
paars. Paars: de kleur van rouw en inkeer.  
Ik ben benieuwd hoe u het ervaart, want voor mij 
lijkt Pasen nog ver weg. Voor mijn gevoel is het nieuwe jaar pas net 
begonnen, en ben ik nog aan het terugkijken op Kerst. De goede 
voornemens zijn net wat weggezakt, en nu dringt zich alweer de vraag op 
hoe ik dit jaar de vastentijd zal invullen. Pasen valt vroeg dit jaar, en dat 
levert die wat gekke situatie op waarin we nog volop in de donkere 
wintermaanden zitten, terwijl de contouren van Pasen – hét feest van de 
lente – al aan de horizon verschijnen.  
 
Wat is het dan fijn dat we in het kerkelijk jaar perioden van voorbereiding 
kennen. De twee grote feesten van Kerst en Pasen komen niet opeens ‘uit 
de lucht vallen’, maar door de geschiedenis heen is besloten dat er 
voorbereidingsperioden aan vooraf moeten gaan. Daarmee is al eeuwen 
geleden besloten: deze feesten van Kerst en Pasen verdienen aandacht en 
focus, we moeten ernaar toe leven. Voor Kerst zijn dat natuurlijk de vier 
adventsweken, en voor Pasen is dat de veertigdagentijd: een tijd om je, 
door middel van vasten, en/of bijvoorbeeld door middel van de vespers in 
de Ontmoetingskerk, kunt voorbereiden op dat belangrijke feest.  
 
Hoe bereidt u zich voor op Pasen? Heeft u daar bepaalde gebruiken en 
gewoonten voor gevonden die u daarin helpen? En wat heeft u daarin van 
huis uit meegekregen?  
 
Om voor mezelf bij die laatste vraag te beginnen: in het kerkelijk milieu 
waarin ik ben opgegroeid, spraken we niet over de ‘vastentijd’, maar over 
de ‘lijdenstijd’. Aan vasten deden we thuis niet; dat deden de katholieken. 
Later, op mijn studentenvereniging, vastten sommige medestudenten wel. 
Maar ze deden dat op ‘protestantse wijze’: 46 dagen lang. Dat je op 
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zondagen officieel het vasten mocht verbreken, dat was voor hun gevoel 
valsspelen. Nu snap ik wel dat mensen graag in hun ritme van vasten willen 
blijven – iets wordt immers pas een routine door het iedere dag te doen (of 
laten). Maar in het verbreken van het vasten op de zondagen zit denk ik 
ook iets heel moois en pastoraals.  
 
In de veertigdagentijd worden er in de kerk vaak Bijbelverhalen gelezen 
waarin het thema van de woestijn centraal staat. Denk maar het verhaal 
over de verzoeking van Jezus in de woestijn, of andere teksten waarin Jezus 
zich terugtrekt in de woestijn om te bidden. De woestijn is een symbool 
geworden voor de vastenperiode. Het is een beeld van verstilling, inkeer en 
eenvoud. Dat zijn woorden waar veel mensen in onze jachtige tijd naar 
snakken. Maar een woestijn is niet alleen maar een plek om tot rust te 
komen. Het is ook onherbergzaam, met overdag de zinderende zon en 
nachten van ijzige kou. Woestijntijd – vastentijd – kan zwaar zijn. 
Bijvoorbeeld omdat het je confronteert met zaken waar je kennelijk niet 
zonder kunt leven: bepaald eten of drinken, sociale media of andere 
digitale zaken. Of het confronteert je met dat wat er al in overvloed is: 
stilte, pijn en kwetsbaarheid, gemis.   
Maar dan zijn daar die zondagen – de momenten waarop het vasten 
verbroken wordt. Momenten om op te laden voor de woestijntijd die voor 
je ligt, net als een oase. Het kan een plek zijn om op adem te komen, of om 
je verhaal te kunnen delen met anderen. Maar het zijn vooral ook mensen 
om uit te zien naar en al een voorproefje te krijgen van het feest dat komt: 
Pasen! Op die manier komt Pasen stapje voor stapje dichterbij. Een goede 
voorbereidingstijd gewenst!  
 
 

Sinds afgelopen januari zit ik iedere twee weken weer in de schoolbanken! 
Ik volg momenteel een aanvullende cursus over preken, liturgie en het 
bedienen van de Doop en het Avondmaal. Ik merk dat ik het weer heerlijk 
vind om nieuwe dingen te leren en om met docenten en medestudenten 
samen te sparren over alles wat met preken en liturgie te maken heeft.  
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Deze cursus heb ik nodig om mijn preekconsent aan te kunnen vragen bij 
de landelijke PKN, zodat ik af en toe ook in reguliere, zondagse vieringen 
voor mag gaan. Ik zie daarnaar uit! Bij een opleiding om te leren preken 
hoort natuurlijk ook het in praktijk oefenen. Samen met ds. Anette heb ik 
daarom afgesproken dat ik op zondag 14 april zal voorgaan in de 
Ontmoetingskerk. Op zondag 16 juni zal ik voorgaan in de Oosterkerk. Heel 
bijzonder (en ook een beetje spannend!) om dan voor het eerst alleen een 
zondagse dienst te leiden!  
 
Zodra ik mijn preekconsent heb en het Avondmaal mag bedienen, zal ik 
ook af en toe voorgaan in de kerkdiensten van woon-zorgcentrum 
Schalkweide. De planning is dat ik vanaf komende september in het 
preekrooster zal meedraaien. Dat is dan naar alle waarschijnlijkheid op de 
nieuwe locatie, in het Hof van Jacob. Meer informatie volgt tegen die tijd in 
dit kerkblad.  
 

Het was een prachtige ZWO-dienst vanochtend. 
Er was een mooie samenhang in het verhaal van Hans, het voorwoord van 
Willemijn, de preek van Sietse en de verbinding van Sabine. 
Ook de gekozen liederen sloten erg mooi aan, een aantal frases ontroerde 
mij. Het zingen van het Oude Bavo Cantorij was geweldig, met een 
fantastisch stuk tijdens de collecte. 
Helaas ontbraken de beelden. Vandaar dat ik jullie er nu op trakteer. 
Alle bakkers en brengers van zoete en hartige producten: super bedankt. 
Lieve mensen die meehielpen bij het uitdelen: ook dank voor jullie trouwe 
en spontane inzet. Ook dank en respect voor onze nieuwe inval-koster 
Jona. 
 
En dit alles heeft geleid tot een fenomenaal eindbedrag, alleen al voor de 
koffiemorgen van: € 960,- 
Marleen van Anken 
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2024 wordt in de Oosterkerk een memorabel 
jaar. Grote veranderingen zullen voor onze 
wijkgemeente plaatsvinden. De meesten van u 
zullen hiervan wel op de hoogte zijn, maar het 
lijkt goed om op een rijtje te zetten wat er 
komende maanden op stapel staat. Hierbij gaan 
we er van uit dat het zo zal lopen zoals allemaal is 
gepland en besproken in de onlangs gehouden gezamenlijke kerkenraden 
van Oost en Schalkwijk (zie elders in deze OKE voor een verslag van die 
vergadering) én in de AK. 
 

Op 12 maart hebben we een kerkenraadsvergadering en op de agenda 
staat het besluit om daadwerkelijk samen te gaan, te fuseren, met de 
wijkgemeente Schalkwijk. De kerkenraad moet officieel de beslissing 
nemen om inderdaad die stap te zetten, dat gebeurt op dat moment. 
Vervolgens moet de wijkgemeente van de Oosterkerk gehoord worden. Dit 
zal op zondag 21 april plaatsvinden ná de dienst. Dan wordt het besluit van 
de kerkenraad aan de gemeente voorgelegd.  
 

Daarna moet het besluit in mei in onze eigen of in een gezamenlijke 
kerkenraad met de Ontmoetingskerk worden bekrachtigd en medegedeeld 
aan de officiële instanties, zoals de AK en de Classis. 
 

Als dan ook aan alle kerkordelijke regelingen voldaan wordt, zijn de 
stappen gezet om te fuseren.  
 

Dit willen we officieel doen in de dienst van 22 september, onze 
kerkenraad treedt af op enkelen na die deel uit gaan maken van de 
kerkenraad van de dan nieuw ontstane gefuseerde wijkgemeente. Er is 
door de Ontmoetingskerk geopperd om een nieuwe naam te bedenken 
voor de dan ontstane nieuwe wijk. Het ledenbestand van onze 
wijkgemeente wordt dan immers samengevoegd met die van wijk 
Schalkwijk. Een heel sympathiek gebaar om zo de start van een nieuwe 
wijk te markeren.  
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In die dienst van 22 september zullen ook Zannie Wiersma als kosteres en 
ik, Egbert de Lint, als predikant aftreden. Wij beiden worden in oktober 67 
en zullen respectievelijk met pensioen en met emeritaat gaan. 
 

We denken over hoe we dit beëindigen van de Oosterkerk als zelfstandige 
wijkgemeente op een passende wijze kunnen markeren. Onze gedachten 
gaan uit naar één dienst (1 september) die als een soort reünie kan 
functioneren door mensen die bij ons in het verleden gekerkt hebben uit 
te nodigen voor een laatste Oosterkerkelijk weerzien, één dienst (15 
september) als een dankdienst voor wat zoveel huidige gemeenteleden 
allemaal wel niet voor de Oosterkerk gedaan hebben in de loop dar jaren 
en tenslotte (22 september) een “afscheidsdienst” waarin de Oosterkerk 
officieel fuseert met de Ontmoetingskerk en waarin Zannie als kosteres en 
ik, Egbert, als predikant aftreden. 
 

We zullen u op de hoogte houden van hoe dit nader zal worden 
uitgewerkt. Houdt u voor nu even in gedachten 21 april als het moment 
waarop u na de dienst als gemeente gehoord wordt over het besluit om te 
fuseren met de wijkgemeente van de Ontmoetingskerk. 
 

Maar … wat er nu in de Oosterkerk gebeurt, gaat voor een belangrijk 
gedeelte dóór na september. Dát positieve kunt u lezen in het stuk elders 
‘Het belangrijkste nieuws uit de gezamenlijke kerkenraadvergadering van 
30 januari 2024’ door Teun de Vries en Pieter Vermey. 
 

In hoofdzaak betreft dat:  
1) één keer per maand een reguliere kerkdienst in de Oosterkerk (van de 
dan gezamenlijke gemeente Schalkwijk/Oost),   2) één keer per maand een 
‘lekendienst’/ viering met ontmoetingselement na afloop en   3) 
voortzetting van bestaande activiteiten (zoals soos, stilte moment, 
buurtbakkie, buurtmaaltijd).  
 

Dat biedt een heel mooi en fijn perspectief!! Geen abrupt, definitief einde 
van wat er nu bestaat en wat zo gewaardeerd wordt mensen uit onze 
wijkgemeente én door mensen uit de buurt. En dat dank zij vrijwilligers uit 
de gemeente en vrijwilligers van buiten af. Pieter Vermey is samen met 
een kerngroep vrijwilligers van dit alles de dragende kracht.  
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2024 wordt in de Oosterkerk alzo een memorabel jaar met het afsluiten 
van een tijdperk én het begin van een nieuw tijdperk. 
 
Met een vriendelijke groet, ds. Egbert de Lint 
 

De soos wordt op dinsdagmiddag van 13.30 -15.30 uur gehouden.  Je kunt  
sjoelen, rummikub, klaverjassen, eigen handwerkje of gewoon gezellig 
kletsen. 
Het buurtbakkie  is op vrijdagochtend om 10.00 tot 11.30 uur.  
Info de Soos: Toos Rotteveel (5333690) en Bep Bor (0654335080)  
Info het Buurtbakkie: Bep Bor (0654335080) 
 

De Kerkenraad Oosterkerk is dringend op zoek naar vrijwilligers die bereid 
zijn vanaf 01 oktober 2024 gedurende enkele uren per week/maand de 
handen uit de mouwen te steken ten behoeve van door de Oosterkerk uit 
te voeren buurtgerichte activiteiten. 
Nadere informatie te verkrijgen bij Pieter Vermey. 
 

Al enige tijd waren we op zoek naar een jongerenpionier voor missionair 
jeugdwerk in de wijken Schalkwijk en Oost. En het is gelukt! Ik ben heel blij 
u te kunnen melden dat mevrouw Annelies Rebel met ingang van 1 maart 
a.s. is aangesteld als jeugdwerker voor 18 uur.  Zij zal zich gaan richten op 
jeugdwerk met een missionair/diaconaal karakter. Het reeds bestaande 
aanbod zal verder worden uitgebouwd, in samenwerking met de Diaconie 
en natuurlijk met de jeugdwerker van Centrum en de predikanten van de 
PGH. De werkdagen van Annelies zijn maandag, dinsdag en donderdag.  
Annelies heeft ervaring met deze vorm van jeugdwerk en is ook bekend 
met de Godly Play methode. Er is uiteraard nog veel meer over haar te 
vertellen maar dat kan ze beter zelf doen. In de volgende OKE zal zij 
zichzelf aan u voorstellen. 
Maar dan bent u vast op de hoogte van dit heuglijke nieuws! 
Wil van Maris 
voorzitter AK 



14 
 

 



15 
 

 
Het is een goede traditie dat in de 40 dagen op 
weg naar Pasen elke dinsdag vespers in de 
Ontmoetingskerk plaatsvinden. In de dagelijkse 
drukte van werk en bezigheden bieden de 
vespers volgens een vaste opbouw ruimte voor 
verstilling. 
  
Dit jaar staat tijdens iedere vesper een afbeelding van de kruisweg van Ted 
Felen centraal. De kruisweg is een weergave van de lijdensweg van Jezus 

Christus, zoals beschreven staat in de Bijbel. In de staties van Ted Felen is 
iedere statie omlijst door een doornenkroon als symbool voor het onrecht 
en lijden dat Jezus heeft ondergaan en mensen nog steeds meemaken. De 
vespers zijn voorbereid door de taakgroep eredienst in samenwerking met 
verschillende werkgroepen uit onze kerkgemeenschap. Teun Zondag zal 
orgel spelen. 
Van harte welkom om de vespers op weg naar Pasen mee te maken! 
 
Dinsdag 20, 27 feb & 5, 12, 19 en 26 mrt | 19:00 – 19:30 uur | 
Ontmoetingskerk 
Op 20 februari en 26 maart bieden we om 18:15 uur een soepmaaltijd aan! 
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Het aanvullende programma bij het 
wekelijkse lunchcafé is rond. Om de week 
is er na de lunch een gast uitgenodigd die 
iets komt vertellen over kunst, 
ontwikkelingen in de wijk of wordt er een 
film vertoond. Hierbij het programma 
voor de komende weken. Wees welkom 
om aan te schuiven.  
21 februari  Ziekenhuispastor Stefan 
Dijkhuizen te gast  
06 maart     Ontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk met Gerard Zwiers  
20 maart     ‘Kun je zingen, zing dan mee!’ met Ank Takkebos  
27 maart      Paaslunch  
03 april        Esther van Bijsterveld vertelt over een historisch onderwerp  
17 april       Genootschap Oud Schalkwijk te gast  
15 mei         Filmvertoning 
Op woensdagen | 12:00 uur | in de Ontmoetingskerk 
 

In samenwerking met basisschool ‘De Piramide’ 
organiseren we op vrijdag 19 april 2024 van 
17:00-20:00 uur een lentefeest voor de wijk!  
Tijdens het benefitdiner in september 2023 ter 
gelegenheid van de slachtoffers van de 
aardbeving in Marokko zeiden velen dat het heel 
goed is om elkaar als wijkbewoners te 
ontmoeten en elkaar te steunen. “Dat zouden we vaker moeten doen”, was 
toen het geluid. Juf Louiza van De Piramide en onze koster Bas hebben iets 
moois bedacht om elkaar opnieuw te ontmoeten en samen te eten: een 
lentefeest op vrijdag 19 april 2024.  Alvast van harte welkom!     
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Verdriet is een ding met stekels. 
 
Op een regenachtige avond vond op 25 
januari jl.  de tweede Troosttafel plaats in de 
Ontmoetingskerk. Verdeeld over twee tafels, 
onder begeleiding van Anette en Frances, 
spraken we over ons verlies. 
De aftrap van de avond deed Anette met 
het voorlezen van een tekst uit het boek 
De Vertroosting van Dirk de Wachter: 
“Verdriet is een ding met stekels. Goede 
troost impliceert dat ding met stekels te 

behouden. Op een bepaalde manier het zelfs te koesteren. Dat verdriet 
moet je behouden, maar wikkel het in, omzwachtel het met verhalen en 
woorden, met schoonheid en nabijheid. Pak het zo in dat je het onder je 
arm kan meedragen. Het is er dan nog, maar het steekt niet meer. Dat 
verdriet bestaat vanwege die grote liefde.” 
Vervolgens gingen we voor de eerste gang, als kennismaking met elkaar en 
ieders verlies, van start met de vraag: welk verlies ligt op dit moment bij 
jou op de voorgrond en heeft het een naam? Het ging over het verliezen 
van partners, schoonzussen, zwagers, kinderen en gezondheid. En zo was 
er steeds een andere vraag tussen de gangen door waarover we met elkaar 
in gesprek gingen. 
Na het toetje kwam de vraag: hoe was deze avond voor jou? De 
antwoorden varieerden van inspirerend, bijzonder en opbeurend; fijn om 
zo met elkaar in gesprek te gaan. 
Wil jij er de volgende er ook bij zijn? Dat kan op donderdag 25 april 
met weer een Troosttafel. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan 
bij mij: Frances Nuijen:  
06-42732159 of detroosttafel@gmail.com 

 

 
 
 

mailto:detroosttafel@gmail.com
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Wij denken aan: 
Oosterkerk: 
Fem en Frans Kock, Jet Oldersom 
Ontmoetingskerk: 
Wel en wee 
Mw. Ans van Werkhoven heeft afgelopen 
december een hartinfarct gehad en is daardoor 
gevallen. Nadat ze in het ziekenhuis een pacemaker heeft gekregen, is ze 
een tijd in Zuiderhout geweest om te revalideren. Sinds eind januari is ze 
weer thuis, waar ze verder hoopt te herstellen.  
 

We denken ook aan mw. Anneke Elzenaar. Haar weg van herstel is helaas 
geen gemakkelijke weg, en duurt langer dan zij zou willen. Alle blijken van 
meeleven doen haar goed!  
 
Verhuisbericht Gert Hozee 
Gemeentelid Gert Hozee is halverwege januari verhuisd van de Beeksteeg 
naar woon-zorgcentrum Den Weeligenberg in Hillegom. Gert is jarenlang 
een betrokken lid geweest van de Ontmoetingskerk, en op afstand blijft hij 
ook bij onze kerk betrokken. Zijn nieuwe adres is: Nieuweweg 1, 2182 BP 
Hillegom. Gert stelt het op prijs om een kaartje te ontvangen! 

"Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt" 
Gemeente, 
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid met velen in de dankdienst voor 
mijn vrouw, onze moeder en oma, Zwaantje (Zwaan) Tipker-Scholtens. 
Ook bedankt voor de lieve steun, kaarten en woorden. 
Het heeft ons veel troost gegeven. 
Haarlem, februari 2024, 
Geert Tipker 
Johan, Isa en Rafael, Hester, Tim, Romy en Luuk. 
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Verrast was ik zondag 28 januari dat ik de bloemen van de gemeente 
kreeg. Ik heb erg  genoten van het prachtige boeket. Heel veel dank 
hiervoor. 
Corrie Oostenga 
 

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen.  
Groet van Cobie Schaafsma. 
 

Graag wil ik bedanken voor de mooie bos bloemen die mij namens de 
Oosterkerk gebracht zijn door Norma. 
Vriendelijke groet van Jo v.d. Mije. 
 

Hartelijk dank voor de fleurige bloemen die ik mocht ontvangen na mijn 
ziekenhuisopnamen. De belangstelling heeft mij goed gedaan. 
Hartelijke groeten, 
Maria van de Wal 
 

 

Beste mensen, 
Met enige regelmaat wordt de wijkdiaconie 
benaderd met een hulpvraag van of via een 
gemeentelid. Soms kan snel hulp verleend worden 
door de wijkdiaconie zelf, bijvoorbeeld als er door 
onvoorziene omstandigheden acute geldnood ontstaat. Andere keren is 
het zoeken naar, en langere tijd werken aan een geschikte oplossing om 
een verzoek te kunnen beantwoorden. Daarbij kan de wijkdiaconie soms 
graag een beroep op u doen. Immers, in de Kerkorde staat onder meer dat 
de diakenen in het bijzonder zijn geroepen tot de toerusting van de 
gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. Gemeenteleden 
met speciale ervaring of met de inzet om zich te willen verdiepen in een 
specifieke situatie zijn voor de wijkdiaconie heel belangrijk. Ook bij het 
zoeken naar mensen voor specifieke kerkelijke activiteiten doen we graag 
een oproep aan u, in dit geval via de OKE. Het is bijzonder fijn, als mensen 
zich dan aanmelden om af te tasten of hun eventuele hulp geschikt is. Zo 
meldde zich recentelijk Marijke Verhage, gepensioneerd docente 
Nederlands als tweede taal, om te helpen bij het Taalcafé, een welkome 
aanvulling! 
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Vanaf 20 februari beginnen de vespers in de 40-dagentijd weer. Ook dit 
jaar zal de wijkdiaconie een vesper te verzorgen.  
Graag wil ik de Internationale vrouwendag op vrijdag 8 maart onder uw 
aandacht brengen. Op initiatief van de Antonius Gemeenschap hier in 
Haarlem komen vrouwen op die dag bijeen om met elkaar te spreken, te 
zingen en zich verbonden te voelen met de macht en onmacht én de 
kracht van vrouwen wereldwijd en van alle tijden. Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang programma om 20.00 uur, nazit met hapje en drankje tot 
caongeveer 21.30 uur. Locatie: Oud-Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74. 
Iedereen is welkom! Gratis entree met vrijwillige bijdrage. 
Initiatiefnemers: Louise Flick, Mia Vlugt, Bernadette Meertens, Karin 
Ottenhof en Brigitte Paulissen, in samenwerking met Amnesty 
International. 
Budgetkoken in maart zal niet op de derde maar de tweede woensdag 
plaatsvinden: 13 maart. Hierbij leren we een eenvoudige maaltijd koken, 
waarna we deze samen opeten, heel wat gezelliger dan dit alles in je 
eentje te doen! Aanvang 17.00 uur, kosten € 5. Uitgangspunt is om op 
deze avond verschillende gerechten te maken: met vlees, vegetarisch en 
veganistisch. Iedereen is van harte welkom! Inschrijven bij Els Hulsebos 
(023 5295057). 
 

Hartelijke groet namens het team van de wijkdiaconie, 
Els Hulsebos-Robanus Maandag, tel.: 023 5295057 

 

Levenskunst in het Liedboek met Theo Menting en Anton Pauw 
woensdag 20 maart 20:00 uur 
Nieuwe Kerk (samen met Inspirerende Bronnen) 
Wat  je wel kunt doen 
workshop over de klimaatcrisis met Alfred Slomp 
woensdag 10 april 20:00 uur 
Ontmoetingskerk (samen met Inspirerende Bronnen) 
Struikelstenen, over gedenkstenen bij het adres van door de nazi’s 
weggevoerde stadsgenoten. 
Lezing en wandeling, 
waarschijnlijk zondag 20 april in de Bavo, precieze gegevens volgen nog. 
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Middle Eastern Cuisine 
delicatessen, maaltijden, hapjes, 

snacks en tapenade 
 

zondag en maandag 12.00 - 18.00 uur 
dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag                      10.00 - 18.00 uur 
donderdag                 10.00 - 21.00  uur   

 

Rivièradreef 8 
Winkelcentrum Schalkwijk, 

Tel. 06-87 445 445 
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Terugblik Schoolbezoek basisschool de Piramide 
Op dinsdag 23 januari was het weer tijd voor het 
jaarlijkse schoolbezoek van basisschool de 
Piramide aan de Ontmoetingskerk. In 
verschillende etappes na elkaar kwamen er 
verschillende klassen kennis maken met onze 
kerk. Dit bezoek leggen zij af in het kader van de 
‘week van het geloof’. In deze week leren de 
kinderen van alles over geloof en verschillende geloofstradities. Bij ons 
kwamen ze, overduidelijk, voor de christelijke geloofstraditie.  
In dat kader leerden ze bij koster Bas in de kerkzaal over de kleuren in de 
kerk. Ze ontdekten hoe het orgel werkt. Het geluid van de kerkklokken had 
een gigantische aantrekkingskracht.  
In de Godly Play-ruimte beleefden de kinderen bij jeugdpastor Peter het 
verhaal van de grote familie. Ze hoorden over Abram en Saraï, zagen voor 
zich hoe zij door de woestijn reisde en met elkaar verwonderde we ons 
erover hoeveel nakomelingen uit Abraham zijn voortgekomen. Veel 
christelijke nakomelingen, maar ook islamitische nakomelingen. Misschien, 
zo filosofeerde de kinderen, behoren wij zelfs allemaal wel tot die grote 
familie…  
We kijken terug op een gezellige, leerzame en inspirerende ochtend. Voor 
de kinderen, maar zeker ook voor ons!  
 
Kids & Kerk - 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart & 27 maart 
De cursus Kids & Kerk bieden we in blokken aan. In het eerst blok van dit 
seizoen leefden we in de Adventsperiode naar het Kerstfeest toe. Naar de 
geboorte van het kindje Jezus. Nu komt Pasen eraan en willen we ook met 
de kinderen in de basisschoolleeftijd naar het Paasfeest toeleven. Daarom 
organiseren we in de Veertigdagentijd weer een blok met bijeenkomsten. 
Dit keer zullen de verhalen over het leven van het kindje Jezus en van de 
volwassen man Jezus centraal zullen staan!  
Deze cursus is een vorm van basiscatechese, waarin wij de kinderen in de 
basisschoolleeftijd bekend maken met Bijbelse verhalen, christelijke 
traditie en de (liturgische) rituelen. We werken met de vertelmethode 
Godly Play. Let op, normaliter was de cursus Kids & Kerk voor kinderen in 
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de leeftijd van 8 – 12 jaar. Dit keer zijn alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd welkom, dus van 4 -  12 jaar!  
We ontmoeten elkaar op de woensdagmiddagen in het wijkgebouw bij de 
Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerksplein 28) van 15.00 – 17.00 uur. De data zijn: 
28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart en 27 maart. Wil jullie kind graag 
meedoen? Aanmelden kan bij jeugdpastor Peter 
(jeugdpastor@pghaarlem.nl) of dominee Willemijn (predikant@bavo.nl)!  
 
Bezoekronde gezinnen met tieners 
Als jeugdpastor ben ik weer terug in Haarlem. Dit is erg fijn en voelt als een 
warm bad. Dit keer ligt de focus van mijn werk alleen anders dan de vorige 
keer. De vorige periode was ik vooral in Schalkwijk aan de slag en steeds 
meer ook in Centrum. Dit keer ben ik aangesteld voor het kerkelijk 
jeugdwerk in de wijkgemeente Centrum.  
In het kader van mijn terugkeer bezoek ik de gezinnen waar tieners in huis 
zijn. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook om vanuit de kerk te horen 
wat er zoal bij hen leeft, hoe het met hen gaat en met elkaar uit te 
wisselen over geloof en kerk.  
Inmiddels zijn de eerste bezoeken geweest. Leuk om ineens bij gezinnen 
thuis te komen! Bijzonder om de grote gastvrijheid te ervaren. Om over 
het reilen en zeilen van het gezin te horen. Om met elkaar te delen over 
hoe kerk en geloof in het gezin, vaak van jongs af aan, vorm hebben 
gekregen. Inspirerende bezoeken dus, waarvan er nog een heel aantal op 
stapel staan!  
 
Eetgroepen Tieners en Jongvolwassenen - maandelijks 
De tiener eetgroep van Oost en Schalkwijk is doorgegroeid naar een 
jongvolwassene 18+ eetgroep. De drie dames + jeugdpastor komen nu in 
de Bavo bij elkaar en de verdiepende gesprekken die we eerst hadden, 
hebben we nu nog steeds!  
De OJ’ers komen nu niet alleen maar op zondagen tijdens de kerkdiensten 
bij elkaar, maar ook eens per maand in de Bavo. Om met elkaar te eten en 
uit te wisselen over wat hen zoal bezighoudt. Om met elkaar te eten en te 
koken heb je ook allerlei kook- en eetspullen nodig. Deze waren nog niet in 
de Bavo…  
Gelukkig konden de jongvolwassen dames van de oudste eetgroep hun 
jarenlange ervaring inzetten en allerlei inventaris scoren in de Ikea. Zij 
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weten natuurlijk wat er nodig is om een goede eetgroep te hebben. Zo 
helpen zij bij het opstarten van een nieuwe eetgroep voor een nieuwe 
generatie tieners in de Bavo! 
 
PaasChallenge – Vrijdag 8 maart 
Met de PaasChallenge leef je in de Veertigdagentijd toe naar Pasen in de 
vorm van spellen. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een 
ander thema. Het thema is dit jaar ‘Ga mee!' en sluit daarmee aan bij het 
jaarthema van de Protestantse Kerk. We spelen de PaasChallenge als 
groep in onze eigen gemeente, net als duizenden andere tieners in heel 
Nederland. Veel is nog een verrassing op dit moment, maar de komende 
weken zal er steeds een beetje meer bekend worden over deze 
spannende, gezellige en vaak hilarische avond…  
Dit jaar spelen we de PaasChallenge met de tieners op vrijdagavond 8 
maart in het wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk. Let op: inloop vanaf 19.15 
uur, want we starten stipt om 19.30 uur met de Challenge en hopen rond 
22 uur klaar te zijn!  
 
Bezoek The Passion – Witte Donderdag 28 maart 2024 
Het is al een heuse traditie dat op Witte Donderdag de Passion op tv te 
zien is. Elk jaar wordt op een andere plaats in Nederland het lijdens-, 
stervens- én opstandingsverhaal van Jezus, ondersteund door  

hedendaagse Nederlandstalige muziek, verteld. Misschien is het ook wel 
een traditie bij jullie thuis om hiernaar te kijken?  
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De afgelopen jaren werd de Passion ver weg georganiseerd. Dit jaar is de 
Passion op Witte Donderdag 28 maart in Zeist. Dit is een stuk dichterbij! 
Vanuit het jeugdwerk lijkt het ons dan ook gezellig, mooi en bijzonder om 
met een groep tieners de Passion te bezoeken! We gaan graag met de 
tieners in de OJ-leeftijd, 12 – 16 jaar. Fijn zou zijn als er ook een aantal 
ouders meegaan om te helpen bij de begeleiding. Waarschijnlijk 
ontmoeten we elkaar aan het einde van de middag, omdat we op tijd in 
Zeist moeten zijn. Het is een avondvullend programma, zeker met de 
terugreis erbij. Al met al zal het een hele belevenis zijn. Specifiekere 
(reis)informatie volgt snel, maar ben jij nu al enthousiast? Als tiener? Of als 
ouder-begeleider? Meld je, vóór 25 maart, aan bij jeugdpastor Peter: 
jeugdpastor@pghaarlem.nl.  
 
Bezoek Stem in de Stad, Palmpasen en Kliederkerk  
Bovenstaande activiteiten zijn al aardig uitgedacht. Toch staat er eigenlijk 
nog meer moois op stapel! De tieners hebben zich de eerste maanden van 
dit seizoen verdiept in de zeven werken van Barmhartigheid. Dit project 
willen we afronden met een bezoek aan Stem in de Stad. Op dit moment 
zijn we volop in de agenda’s aan het puzzelen voor een goede datum.  
 
Dit jaar valt Palmpasen op zondag 24 maart. Ook dit jaar zal de viering in 
de Lutherse kerk plaatsvinden. Én ook dit jaar zullen de kinderen weer in 
optocht gaan met hun Palmpaasstok. Er zijn allerlei nieuwe ideeën rond 
deze viering. Houdt de app en de mail dus goed in de gaten, want we 
komen met onze ideeën in de lucht zodra we meer weten!  
 
En ja, als laatste, er komt weer een nieuwe Kliederkerk aan. Wanneer dat 
wordt? Dat is voor ons op dit moment ook nog een klein mysterie, maar 
dat er snel een nieuwe Kliederkerk aankomt weten we zeker!  
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Pasen staat voor de deur en binnenkort 
begint de veertigdagentijd. Zojuist kreeg 
ik de nieuwsbrief van KerkinActie binnen 
en het is misschien wel interessant voor u om de onderwerpen eens op 
een rijtje te zien. 
 

De brief begint met de onderwerpen:  
1. Een noodoproep voor Gaza: er is behoefte aan alles! (foto) 
2. KerkinActie helpt mensen op de vlucht 
3. Horeca biedt jonge vluchtelingen in Colombia perspectief 
4. Ondanks alles wordt er gezongen in Beiroet 
5. Veertigdagentijd. 

Elke onderwerp verwijst naar de website van KerkinActie waar het 
onderwerp heel uitgebreid wordt besproken, bijvoorbeeld: 
Ondanks alles wordt er gezongen in Beiroet  
Een bijzonder evenement aan het begin van de Week van Gebed voor 
Eenheid 2024. Duizenden christenen kwamen samen in de jaarbeurshal 
van Beiroet. Een oecumenisch koor zong liederen uit verschillende 
tradities. Sinds het 
begin van de oorlog 
tussen Israël en 
Hamas is het ook in 
Libanon onrustig. Aan 
de zuidgrens vinden 
dagelijks 
schermutselingen 
plaats tussen de 
gewapende tak van 
Hezbollah en het 
Israëlische leger. Dat komt bovenop de economische en bestuurlijke crisis 
waar het land nog steeds in verkeert. Veel mensen zijn diep bezorgd.  
Maar ondanks alles werd Gods lof gezongen door een oecumenisch koor 
en orkest met bijna 300 leden uit verschillende kerken en van alle 
leeftijden. Op het programma stonden liederen uit verschillende 
christelijke tradities: van orthodoxe hymnen, liturgische muziek in het 
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Latijn en het Armeens tot protestantse, piëtistische liederen. Je kunt het 
evenement bekijken op YouTube.  
 

We (de schrijver) zijn er als gezin bij geweest, samen met ongeveer 10.000 
anderen. Het was een avond om blij van te worden. In de hal heerste een 
gevoel van eenheid. Dat werd ook zichtbaar gemaakt door de deelname 
van kerkleiders uit de verschillende tradities en door de samenstelling van 
het koor en het orkest. De enthousiaste dirigent Mark Merhej en de 
Maronitische bisschop Antoine Bou Najem straalden het ook uit. Zij 
ontwikkelden een paar jaar geleden samen dit idee. Het was een 
wonderlijke ervaring na maanden van slecht nieuws en angst. Dat werd 
ook zo benoemd door de voorgangers, die niet vergaten te bidden om 
vrede en heling voor de regio. In de liederen klonk iets door van het 
komende Vrederijk van Christus. Het evenement luidde niet alleen de 

Week van Gebed in, maar het ook 
het 50-jarige jubileum van de Raad 
van Kerken van het Midden-Oosten 
(MECC). Een bijzonder detail was 
dat de oefenavonden van het koor 
telkens in een andere kerk werden 
gehouden.  
Visioen van eenheid en vrede 
Het leven gaat door in Beiroet, 
ondanks alle spanningen en ondanks 
het geweld. Scholen, 
overheidsinstellingen en bedrijven 
zijn open. We kunnen ons werk 
doen, ook al is het tegen een 
grimmige achtergrond. Na meer dan 
100 dagen oorlog zijn we het bijna 
normaal gaan vinden. Maar 
bijeenkomsten als deze schudden 

ons wakker en houden het visioen van eenheid en vrede levend.  
Mensen op de vlucht. 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit landen als Syrië, Afghanistan en 
Iran in Griekenland. Hier wacht hen een moeilijke en onzekere tijd. 

https://www.youtube.com/watch?v=9_jh8LdpIns
https://www.youtube.com/watch?v=9_jh8LdpIns
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KerkinActie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen, begeleiden 
en hen voorzien van voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 
 

Er zijn altijd zo veel onderwerpen van KerkinActie te bespreken dat het 
onmogelijk is om alles te behandelen. Ik probeer de meest actuele dingen 
eruit te halen. Het schrijven van het ZWO-artikel is het leukste als je de 
mensen bij een project persoonlijk kent of er geweest bent. Helaas is dat 
meestal niet mogelijk maar bij het Avondmaalsproject is het wel een 
enkele keer gelukt. Nu is er weer een persoonlijke band van een 
gemeentelid met het Avondmaalsproject in Rwanda en dat geeft toch een 
extra dimensie.  
De kaartenactie voor de gevangenen is nu al een succes en het schrijven 
in de Oosterkerk op 18 februari moet nog plaatsvinden. 
  
Voor u verzameld en bewerkt: Dick Metz – Diaconaal medewerker ZWO. 
email: divodurum@yahoo.com. Laat eens wat commentaar ‘horen’. 

In 2013 is in Vijfhuizen een gemengd koor opgericht, genaamd Viva la 
Musica. Met 26 enthousiaste leden zingen we iedere maandagavond 
liedjes van Bach tot Beat in het Dorpshuis, onder leiding van onze dirigente 
Deborah de Liever en met 
begeleiding van onze 
pianiste Jacqueline 
Leijting.  
Dit seizoen bestaan we 10 
jaar. Op zondagmiddag 
14 april 2024  (15:00-
16:30 uur) gaan we met 
medewerking van het 
Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest een jubileumconcert geven in de Verbondskerk in Vijfhuizen 
(Vijfhuizerweg 969). Zaal open vanaf 14:30 uur. Kaarten à € 6,- (inclusief 
drankje) zijn te bestellen bij Liesbeth Welt, e-mail: ewelt@quicknet.nl  of 
op 14 april bij de ingang van de kerk. 

mailto:divodurum@yahoo.com
mailto:ewelt@quicknet.nl
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1. Project buurtbakens 
Joke Rooseboom, directeur Kerkelijk Bureau, heeft een presentatie 
verzorgd over dit project. De wijkgemeente Oost is te klein geworden voor 
de Oosterkerk.  Toch staat in het Beleidsplan dat de presentie van de PGH 
in de wijk behouden moet blijven. Op basis van de kernwaarden bezieling, 
ontmoeting en omarming is bij de burgerlijke gemeente Haarlem een plan 
ingediend om de Oosterkerk toekomstbestendig te maken. Dit plan omvat 
het onderbrengen van twee maatschappelijke organisaties, de bibliotheek 
en MooiZooi, in de kerk en het handhaven van een (kleinere) kerkzaal (voor 
100 personen). MooiZooi is een organisatie die uit restmaterialen 
producten maakt voor creatieve doeleinden en werkgelegenheid biedt 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zou ook horeca 
moeten komen, te exploiteren door een commerciële partij. 
Uitgangspunt voor gebruik van de kerk door de PGH is dat in elk geval 
maandelijks een reguliere kerkdienst  en een lekendienst gehouden 
kunnen worden en dat wekelijks de stiltemeditatie voortgezet kan worden. 
Er zijn 3 scenario’s opgesteld voor de indeling en het gebruik van de kerk 
door de partners. In alle 3 is sprake van een verdiepingsvloer. Het 
uitvaartbedrijf zal in de plannen moeten vertrekken. 
Er is een subsidie van 125.000 euro verkregen voor het uitvoeren van 
verdiepend onderzoek. 
Ook heeft het College van kerkrentmeesters onderzoek laten doen naar de 
financiële haalbaarheid van de plannen en naar de 
eigendomsverhoudingen. De Oosterkerkgemeente was altijd sterk gericht 
op de wijkbewoners en dit wil men graag continueren. Er zijn een aantal 
activiteiten die men graag wil handhaven in de nieuwe situatie. De vraag is 
nu aan de orde hoe de presentie van ons in de wijk er uit gaat zien na 1 
oktober a.s. en wat voor faciliteiten zijn hiervoor nodig? Deze vraag wordt 
voorgelegd aan wijkkerkenraad en AK. 
 
2. Kerkrechtelijke procedures mbt samengaan Oost en Schalkwijk 
Besproken is het document Draaiboek fusie wijken Oost en Schalkwijk van 
de PGH. Daarin worden onder meer de volgende stappen in het kader van 
de fusie beschreven: 
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1.De wijkkerkenraden van Oost en Schalkwijk moeten in maart 2024 ieder 
voor zich een voorlopig besluit tot fusie van beide wijkgemeenten nemen.  
2. Vervolgens moeten de leden van de beide wijken in de gelegenheid 
gesteld worden om gehoord te worden over dit voornemen (in april 2024) 
3. Daarna kunnen de beide wijkkerkenraden ieder voor zich of in een 
gezamenlijke vergadering besluiten tot een samengaan in één 
wijkgemeente per 1 oktober 2024. Dit besluit kan genomen worden in mei 
2024. 
 

3. Wensen Oosterkerk mbt samengaan Oost en Schalkwijk 
Voorts is besproken het document ‘Activiteiten Oosterkerk vanaf 
01/10/2024’ van Pieter Vermey. De tekst van dit document luidt aldus: 
 
“In oktober a.s. gaan Egbert (wijkpredikant Oosterkerk) en Zannie (koster 
Oosterkerk) met emeritaat/pensioen. De kostersfunctie kan tot 80 % weer 
ingevuld worden. Daarmee hopen we veel activiteiten voor Kerk en Buurt 
voort te zetten. 
Voor Egbert is geen vervanging. De Oosterkerk gaat niet dicht, maar de 
toekomst is nog niet duidelijk. Oost en Schalkwijk worden samengevoegd 
en krijgen één kerkenraad. De Oosterkerk is betrokken bij het project 
Buurtbakens. Dat kan betekenen dat publieke Haarlem brede functies hier 
worden ondergebracht. Genoemd zijn een bibliotheek en kringloopwinkel 
Mooizooi. Zie Oké enige tijd terug. Maar realisatie zal nog wel enige jaren 
duren, waarschijnlijk minimaal 2 jaar. 
 
Kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Wel zal er eens 
per maand een reguliere zondagse viering blijven plaatsvinden in de 
Oosterkerk, waarbij de wijkgemeenten van de Oosterkerk en van de 
Ontmoetingskerk samenkomen (dan één wijkgemeente vormend). De 
overige drie gezamenlijke vieringen zullen plaatsvinden in de 
Ontmoetingskerk. Daarnaast is er de mogelijkheid van een maandelijkse 
korte alternatieve viering in de Oosterkerk. 
 
Door Pieter is een kerngroep geformeerd die gaat nadenken over de 
mogelijke activiteiten in de periode na 1 oktober aanstaande. Deze 
kerngroep is voortgekomen uit de Stiltemeditatie. Uit die Stiltemeditatie in 
combinatie met koffie-/theedrinken na afloop is gebleken dat we als 
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kerkleden en “mensen van overal” in spiritualiteit/ bezinning veel 
gemeenschappelijk hebben en dat we dat nog wel meer vorm willen 
geven. De gehele kerngroep juicht de genoemde mogelijke alternatieve 
dienst/viering/bijeenkomst van harte toe. Vrijdag 19 januari jl. is deze 
kerngroep bestaande uit zes leden voor het eerst bijeen geweest. De 
ideeën uit deze bijeenkomst zijn (gedeeltelijk) verwerkt in deze concept 
notitie 
 

In deze notitie is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten; 
 

1. In het beleidsplan PGH 2020-2025 is vastgesteld, dat per 01-10-
2024 de wijkgemeente Oosterkerk wordt geïntegreerd in de 
wijkgemeente Schalkwijk. 

2. De eindverantwoordelijkheid voor alle vanaf 01-10-2024 in de 
Oosterkerk te organiseren activiteiten ligt bij de (dan gezamenlijke) 
wijkkerkenraad Oost/Ontmoetingskerk 

3. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats van de vanaf oktober 
2024 georganiseerde activiteiten en wordt besloten of deze 
activiteiten al dan niet worden voortgezet. 

4. Naast de uit zes kerkelijke en niet kerkelijke leden bestaande 
kerngroep, hebben tot nu toe zeven leden van de 
Oosterkerkgemeente en 1 lid van de Ontmoetingskerk toegezegd 
zich te willen inspannen om de in deze notitie genoemde 
activiteiten te kunnen blijven voortzetten. 

5. Er wordt een dringend verzoek gedaan aan de AK om op zeer korte 
termijn met een profielschets te komen voor de nieuw aan te 
stellen parttime koster, omdat het risico bestaat dat zonder directe 
opvolging van Zannie (d.w.z. zonder aanwezigheid van een koster 
in de Oosterkerk) de activiteiten stil komen te liggen en het 
bestaande warme intensieve contact met de buurt verloren gaat. 
NB: geen koster in functie zal ook een negatieve invloed op 
financiële inkomsten hebben.                         

6. De Oosterkerk blijft naar verwachting de komende 2 jaar 
beschikbaar voor wijkgerichte en commerciële activiteiten 

7. De wijkkerkenraad van de Oosterkerk heeft op 23 april 2023 onder 
meer besloten er voor te pleiten dat de huidige buurtgerichte 
activiteiten na 1 oktober 2024 zoveel als mogelijk doorgang blijven 
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vinden en dat naast de gezamenlijke kerkdienst er 1 maal per 
maand een korte lekendienst plaats gaat vinden in de kerkzaal, 
onder meer gericht op buurtgenoten. 

 

Overzicht van huidige buurtgerichte activiteiten in de Oosterkerk 

1. Stiltemoment (Iedere vrijdag 9.00-9.20 met aansluitend 
ontmoeting in de wijkzaal) 

2. Buurtbakkie (iedere vrijdag 10.00-11.30 wijkzaal) 

3. Soos (iedere dinsdag 13.30-15.30 wijkzaal) 

4. Vlagprotocol (dodenherdenking, Nationale feestdagen) 

5. Klokluiden (voor en na diensten, en op verzoek PKN) 

6. Kranslegging Reinaldapark op 4 mei namens Oosterkerkgemeente 

7. Buurtmaaltijd (wijkzaal, maandelijks) 

Voorstel voor activiteiten in de Oosterkerk vanaf 1-10-2024 en de 
bemensing daarvan. 

1. Alle huidige activiteiten worden ongewijzigd voortgezet met voor 
een deel de huidige vrijwilligers (toezeggingen van 4 huidige 
vrijwilligers reeds binnen). In de komende edities van de OK wordt 
een dringende oproep geplaatst voor aanvulling. Blijft er een 
tekort aan vrijwilligers dan staan diverse leden van de kerngroep 
garant voor opvulling van tekorten aan vrijwilligers. 

2. De kerstviering, zoals die plaats vond op 24-12-2023, wordt 24-12-
2024 in dezelfde vorm herhaald, opnieuw met medewerking van 
de blazers van het Leger. 

3. Op verzoek van diverse leden van de Oosterkerk wordt voorgesteld 
maandelijks een ontmoetingsochtend te organiseren voor (ex) 
Oosterkerkers in de wijkzaal. 

4. Een maal per maand zal een korte lekendienst in de kerkzaal 
worden gehouden op zondag b.v. om 11 uur. Duur ongeveer 30 
minuten. Na afloop ontmoeting in de wijkzaal met koffie-/ thee. 
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(De inhoud staat nog open. We denken wel aan een zekere 
liturgische setting met bv welkomsgroet, gebeden, en zingen van 
liederen uit het bekende Liedboek, maar ook Taizé, Iona enz . We 
zoeken een vorm waar ruimte voor ieder is en die we samen 
invullen zonder een predikant. Het klooster kent vanouds de 
getijdediensten waaronder de vesper die geschikt is als 
lekendienst. Allerlei thema’s kunnen mee de inhoud vormen: 
liederen, gedichten, (al dan niet persoonlijke) verhalen, kunst, 
muziek. Een verbinding van Bijbelse thema’s en ons leven nu. Geen 
geleerde exercities die mensen boven de pet gaan, tenslotte is 
onze belangrijkste doelgroep de wijkbewoners. 
De kerngroep gaat zich oriënteren op reeds bestaande activiteiten. 
Bijvoorbeeld de samenwerking in Amsterdam van theater De 
Liefde en de Dominicus, de activiteiten van het Stadsklooster, 
Adempauze en Aperitief voor de ziel.) 

 

Verder zijn er op dit moment de volgende Externe activiteiten: 

Gymgroep, lezingen, vergaderingen (in en extern),Ghanese kerkdiensten, 
concerten en uitvaarten (grotendeels commercieel). 

Bovengenoemde activiteiten zullen dan plaatsvinden onder 
verantwoordelijkheid van de nog aan te stellen koster eventueel aangevuld 
met vrijwilligers.” 

 

Teun de Vries en Pieter Vermey 
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Deze ochtend ga ik bij een patiënt langs – ik noem hem maar even Kees – 
die hier al een hele poos ligt. Ruim drie maanden al, bijna honderd dagen 
in het ziekenhuis. Dat is echt onvoorstelbaar lang. 
Eerst een paar weken op de intensive care – en nu alweer zo lang op de 
afdeling. 
In het begin kwamen er nog wel eens nieuwe ansichtkaarten, of een 
enkele keer wat bloemen. Nu zie ik al een tijdje niet veel nieuws meer. 
Kees is haast een vaste bewoner van het ziekenhuis aan het worden zo, 
denk ik een beetje cynisch. Familie neemt af en toe wel wat extra’s mee 
aan eten, of een fles frisdrank. Dan hoef je dat niet steeds te vragen. 
En zo ‘woont’ iemand dus ook, is hij deel van Schalkwijk, terwijl hij hier 
helemaal niet vandaan komt. Het zet mij aan het denken. Over ergens 
thuis kunnen zijn, een veilige plek hebben. Kan een ziekenhuis dat 
überhaupt wel zijn? Hoe ernstig ook, in beginsel kom je hier toch binnen 
om er weer zo snel mogelijk vandaan te kunnen gaan. Hier wil je helemaal 
niet zijn, toch?  
Soms ook voelen patiënten zich nog lang niet klaar om weer naar huis of 
naar de revalidatie te gaan, maar worden ze min of meer gedwongen tot 
ontslag. Want hier is het ook druk, er zijn personeelstekorten en te weinig 
bedden. 
Maar bij Kees is het anders. Daar duurt het lang voordat hij klaar is voor de 
volgende stap. Als die er al komt, denk ik wel eens. 
Zelf gelooft hij er heilig in dat het wel goed komt. En ondertussen geeft hij 
zich over. Maakt de ruimte die hij heeft zo goed als het gaat tot zijn plekje. 
Onze gesprekken zijn langzamerhand ook wat verschoven qua inhoud. Van 
‘wat is er allemaal met me gebeurd?’, naar ‘hoe houd ik het vol?’. Ik kan er 
haast niet bij hoe Kees de moed erin blijft houden. Als het leven zo terug 
gebracht wordt (in mijn optiek!), en je echt alleen maar lijkt te kunnen 
wachten op herstel. Zo gezien vraag ik me wel eens af wie er nou het 
meest heeft aan de gesprekken die we voeren. Het toont mij de enorme 
levenskracht die mensen hebben. En nog meer bij het werk dat ik mag 
doen in dit ‘huis’: op bezoek gaan bij de bewoners, hoe lang of kort ze er 
ook zijn. Teruggebracht naar de kern: Hoe is het om hier te (moeten) zijn? 
En hoe doe jij dat? En soms denk ik erbij: in ’s hemelsnaam. 
Ds. Stefan Dijkhuizen Geestelijk verzorger Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid 
– verbonden aan de Ontmoetingkerk 



41 
 

 

Januari blijkt altijd een lastige maand om afspraken 
te plannen en daardoor was de eerste vergadering 
in het nieuwe jaar pas op 1 februari. We spraken 
onder meer over het project Aan tafel in Schalkwijk, 
over Buurtbakens in de Oosterkerk en over het jaarverslag van de 
missionair predikant.  
 
De wekelijks lunches in de Ontmoetingskerk lopen heel goed, zoals u al in 
het verslag van november kon lezen. Er zijn wekelijks ruim 30 gasten, 
mensen uit de kerk, maar vooral mensen uit de buurt. De maaltijd verloopt 
in een fijne sfeer. Dat geldt ook voor de voorbereidingen door een groep 
vrijwilligers, ook deels van buiten de kerk, onder leiding van koster Bas.  
De AK besluit dan ook het advies van het CvK voor het project over te 
nemen: er wordt geld beschikbaar gesteld uit het ‘vitaliteitsfonds’ dat het 
college ingesteld heeft. Zo kan Aan tafel weer twee jaar doorgaan, en, heel 
belangrijk voor het project: er komt een nieuwe keuken in de 
Ontmoetingskerk. 
 

De Oosterkerk is een van de kerken die de gemeente Haarlem graag 
‘buurtbaken’ ziet worden, met een maatschappelijke functie voor de wijk. 
Er is subsidie van de gemeente om een projectplan uit te werken, waarin 
onder meer de bibliotheek, die nu in het Reinaldahuis is, in de Oosterkerk 
ondergebracht wordt. Buurtbakens geeft mogelijkheden om ook kerkelijk, 
missionair-diaconaal, goed zichtbaar te zijn in de wijk. Maar hoe precies? 
Wat zijn de behoeften van de wijk op dit vlak en wat zijn de mogelijkheden 
voor de kerk? Het gesprek hierover gaat door. 
 

In zijn verslag van het afgelopen jaar liet Tom de Haan met woord en beeld 
zien wat een missionair predikant doet. Dat gaat van bijzondere vieringen 
tot deelnemen aan debatten en filosofische gesprekken, en presenteren 
van dichters op de Haarlemse Dichtlijn. Tom zal ook in de PGH-nieuwsbrief 
en de kerk-app regelmatig vertellen waar hij mee bezig is en interessante 
activiteiten aankondigen. 
Clazien Verheul 

scriba AK 
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Op 14 maart geeft 
Florin Mantale een concert op de piano. Hij zal 
werken uitvoeren van Brahms, Rachmaninov 
en Scriabin. Florin is een veelbelovend pianist 
uit Roemenië. Florin kreeg de Willem 
Mengelberg beurs en studeerde aan het 
conservatorium in Amsterdam. Hij trad op in 
verschillende Europese landen, won veel 
internationale prijzen. Hij trad onder meer op 
in Roemenië, België, Italië, Spanje, Schotland 
en Engeland. Behalve in Roemenië, won hij 
prijzen in Nederland, Bulgarije en Oostenrijk. 
Donderdag 14 maart 20.00-20.45 uur. De kerk 

is open om 19.30 uur 

Toen onze Bas nog Basje was, mocht hij met zijn ouders, broers en zussen 
een dagje mee naar Amsterdam. Het was voor hem een groot gebeuren.  
De vader van Basje was een trouwe echtgenoot, maar hield wel van een 
grapje. En Basje was een nieuwsgierige jongetje, die alles  zag!    
Het was in Sinterklaastijd, met nog die klimmende pieten in de Bijenkorf. 
Ook Artis werd niet overgeslagen. Na afloop lekker eten in een restaurant 
met alles erop en eraan. 
Even verderop zat een knappe dame alleen aan een tafeltje. Plotseling 
zwaaide ze lachend naar de vader van Basje, vader bedenkt zich niet en 
zwaaide lachend terug, aardige man als hij was. 
Daarna krijgt hij van haar een denkbeeldig kusje met getuite lippen, hij 
bedenkt zich niet en doet precies hetzelfde terug. 
Na afloop krijgt vader een hoge rekening, hij vraagt de ober om uitleg. Ja, 
zegt de ober, “als je flirt met een  knappe dame, die verderop zat, dan 
moet je op de blaren zitten”! 
Boos betaalt vader de rekening, de dame was al weg. 
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Buiten zegt Basje, “die vrouw staat daar bij de tramhalte” en wijst, vader 
erop af. Vader spreekt haar aan en pakt haar de tas af. Hij zegt, “ik krijg 
nog geld van jou"! Zij zegt, "dan moet ik even pinnen, want ik heb geen 
geld”. Ze wil de tas terugpakken, maar vader houdt deze vast. Zij weg, ze 
hebben haar nooit terug gezien en waren een tas rijker!! 
G.T. 

Bij het binnenkomen in de kerk wordt u meteen 
verrast door de mooie, kleurrijke schilderijen die in de 
ontmoetingsruimte hangen. Het is het mooie werk van 
onze exposante Map Wolzak. Onder meer  vanwege 
alle mooie reacties die we krijgen van de bezoekers 
hebben we besloten om haar werk  nog wat langer te 
laten hangen dan gepland was.  
 

Zoals u al hebt gezien... 
Map is creatief op allerlei 
gebied. Ze houdt van het 
werken met 
stoffen,  daarvan hangen 
hier een paar prachtige 
voorbeelden, maar... haar 
hart gaat uit naar 
schilderen, dát heeft haar 
passie. Het liefst schildert 
ze met acryl- of 
aquarelverf; daarvan ziet u 
hier prachtige stukken 
hangen.  

Loopt u rustig langs haar werk, laat het op u inwerken en geniet ervan... en 
mocht u interesse hebben: het werk is natuurlijk te koop. 
En het zou fijn zijn als u in het boekje dat daarvoor klaarligt,  opschrijft wat 
u van haar werk vindt, wat het met u doet. 
 

We wensen u veel kijkplezier.  
Annelie Versteeg  
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Inspirerende Bronnen 

 
Het thema van de werkgroep Inspirerende Bronnen voor de komende 
maanden is, net zoals het afgelopen najaar: Levenskunst. Een inspirerend 
thema waar we nog niet over uitgepraat zijn! We werken natuurlijk al 
jaren samen met het Apostolisch Genootschap en ook nu organiseren we 
weer enkele avonden samen met de werkgroep Vorming en Toerusting 
van wijk Centrum (20 maart en 10 april). 
  
Inmiddels zit de eerste goed bezochte filmavond er op. De tweede film 
‘Living’, op 28 februari, gaat over Mr. Williams, een man op leeftijd die 
leiding geeft aan een saai kantoor in het Londen van de jaren vijftig. Maar 
zijn leven staat op z’n kop als hij een ernstige diagnose krijgt. Hij brengt de 
tijd die hij nog heeft op een zeer verrassende wijze door. Ook deze tweede 
film gaat over het zinvol invullen van de tweede helft van je leven. 
Levenskunst met humor! Deze avond is in de Ontmoetingskerk. 
U bent van harte welkom in ons filmcafé, om na de film met een drankje 
en popcorn na te praten. 
  
Op woensdag 20 maart neemt predikant en kerkmusicus Theo Menting 
ons mee op een muzikale reis door het Liedboek. Op zoek naar liederen 
over Levenskunst. We gaan natuurlijk samen 
zingen en Anton Pauw speelt op het orgel.   

Op woensdag 10 april is auteur Alfred Slomp onze 
gast. We moeten zuinig zijn op onze schepping en 
duurzamer gaan leven. Samen met Slomp kijken 
we wat we wél kunnen doen om de klimaatcrisis 
op te lossen. 
  
We sluiten het seizoen feestelijk af op vrijdag 19 
april met een Lentefeest in de Ontmoetingskerk. 
We ontmoeten elkaar, doen samen oudhollandse 
spelletjes en sluiten rond 18:00 uur af met een 
heerlijke maaltijd met hapjes uit verschillende culturen. Een samenwerking 
met vrijwilligers van de kerk en ouders en kinderen van de Piramideschool! 
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Alle overige informatie vindt u in de flyer, in de Nieuwsbrief die iedere 
week wordt verstuurd zolang we gezamenlijk vieren, en in de maandelijkse 
Nieuwsbrief van de PGH. 
  
We hopen jullie allemaal weer te zien op één of meer avonden! 
Namens de werkgroep, 
Wil van Maris 
 

Inmiddels werk ik alweer 1,5 maand als officemanager op het kerkelijk 
bureau. Veel mensen heb ik al gesproken, maar ik zal me hier toch ook nog 
even persoonlijk voorstellen. Ik ben 
geboren en getogen in noord- 
Groningen en na mijn HBO-studie in de 
stad Groningen, naar Haarlem verhuisd. 
Ik woon nu al zo’n 30 jaar in Haarlem 
e.o., waarvan de laatste 24 jaar samen 
met mijn partner en 2 kinderen van 18 
en 21 jaar. 
Ik ben gemeentelid bij de Oosterkerk. 
Een van mijn hobby’s is zingen. In 
eerste instantie in het Oosterkerkkoor 
maar sinds die niet meer bestaat ben ik 
gestart bij het Zwaluwkoor. Een gemengd koor waarbij mensen met een 
Nederlandse- en niet-Nederlandse achtergrond samen zingen, om op deze 
manier de taal beter te leren. En verder is het met mijn interesse in kunst 

en cultuur een werkplek als de Bavo bepaald geen straf 😉. 
De veelzijdigheid van mijn functie spreekt mij erg aan. Anneke heeft mij op 
de belangrijkste taken ingewerkt, zoals het organiseren van de 
rondleidingen, het reilen en zeilen op het kerkelijk bureau en het samen 
met een vrijwilliger tellen van de collectes. Elke dag komen er nieuwe 
vragen voorbij. Leuk om deze op te pakken en uit te zoeken. De reuring op 
kantoor en de rol van een spin in het web op allerlei vlakken past mij goed. 
Ik kijk ernaar uit om te groeien in mijn functie en daarbij de vele hierbij 
betrokken mensen te leren kennen. Dus wie weet tot ziens op het kerkelijk 
bureau of in de Bavo!  
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Stadsklooster Haarlem laat je de stad als klooster ervaren. Met een scala 

aan activiteiten op het gebied van zingeving en spiritualiteit op 

verschillende plekken in de stad. In deze activiteiten staan telkens de 

pijlers, Stilte, Aandacht en Schoonheid centraal.  

Hieronder leest u het aanbod in maart:  
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Financiële zaken  
 
College van Kerkrentmeesters  
Secretaris: Peter Knijff 
pnknijff@gmail.com 
Tel.: 540 29 93 
 
Wijkkas voor wijkactiviteiten Protestantse 
Wijkgemeente Schalkwijk Ontmoetingskerk 
IBAN: NL10 RABO 0373 7114 84 t.n.v. Wijkkas 
Schalkwijk Protestantse Gemeente te Haarlem  
Penningmeester: Pieter Dijkstra, 
tel.06- 44180633 
Email: pdijkstra11@gmail.com 
 
Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking    
van € 10,50  (voor 20 bonnen à  € 0,50)  
of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of  
€ 40,50  (voor 20 bonnen à € 2,-) per  
kaart, dus incl. € 0,50 per kaart  
administratiekosten, op  
IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 
t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN  
Haarlem-Oost, Pieter Dijkstra 
Tel. 06-44 180 633 
 
Fonds Wijkactiviteiten Oosterkerk 
Wijkactiviteiten Oosterkerk 
IBAN: NL95 RABO 037 3711506   
CvK Protestantse Gemeente, Wijkgemeente 
Oosterkerk Haarlem. Tel. 06 41 49 60 97s 
 
Voor bijdragen en giften aan de 
Protestantse Gemeente Haarlem 
Kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23, 
2011HL Haarlem. 
Tel. 553 20 40 Voor uw vaste vrijwillige  
bijdragen en giften:  
IBAN: NL07 RABO 0373 7114 41 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Haarlem. 
 

 
 

Wijkdiaconie Ontmoetingskerk 
Secretaris: Pieter Dijkstra 
Tel. 06 - 44180633 
Email: pdijkstra11@gmail.com 
 
Wijkdiaconie Oosterkerk 
Zannie Wiersma                                                  
Tel. 533 94 56 
IBAN: NL63 INGB 0005914140 t.n.v. 
wijkdiaconie Oosterkerkgemeente 
Haarlem 
 

Centrale Diaconie 
Daniëlle Leder, Diaconaal Secretaris 
Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 
Tel. 531 01 38 
info@diaconiehaarlem.nl 
IBAN NL14 RABO 0373 7375 05 
Daniëlle Leder 
d.leder@diaconiehaarlem.nl  
tel 06-29455125 
website: www.diaconiehaarlem.nl 
 

Kerkelijk bureau Protestantse 
Gemeente Haarlem 
Oude Groenmarkt 23,  
2011 HL Haarlem,    
Tel. 553 20 40 
Geopend op werkdagen van 10.00 – 
17.00 uur 
info@bavo.nl   
website: www.bavo.nl 
 

Stem in de Stad 
Nieuwe Groenmarkt 22,  
2011 TW Haarlem 
Tel. 534 28 91  
info@stemindestad.nl 
website: www.stemindestad.nl        
IBAN:   NL15 INGB 0002829240  t.n.v 
penningmeester Stem in de Stad te 
Haarlem. 

mailto:pnknijff@gmail.com
mailto:Email:%20pdijkstra11@gmail.com
mailto:Email:%20pdijkstra11@gmail.com
mailto:info@diaconiehaarlem.nl
mailto:d.leder@diaconiehaarlem.nl
http://www.diaconiehaarlem.nl/
mailto:info@bavo.nl
http://www.bavo.nl/
mailto:info@stemindestad.nl
http://www.stemindestad.nl/
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Oosterkerk 
Zomerkade 165 

2032 WC Haarlem 
Website: www.oosterkerkhaarlem.nl 

Oosterkerk Haarlem - Kerkdienstgemist.nl 
 

 

Ontmoetingskerk 
Frankrijklaan 4 

2034 BA Haarlem 
Website: www.pknschalkwijk.nl 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279 

  

 

http://www.oosterkerkhaarlem.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2393-Oosterkerk-Haarlem
http://www.pknschalkwijk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279

